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BULMACALAR 


© GÜN BATIMI MI GÜN DOĞUMU MU? 


Bir spor tutkunu olan ve yalnızlığı seven Norman Bronstein her firsatda dayanma gücünü sınayacağı tehlikeli maceralara atılırdı. 
Yine bir kış günü Amazon Irmağı'nın en akıntılı yerlerinden birinde tek başına rafting yapmak için Manaus'dan yola çıktı. Başta her şey yolunda gidiyordu ama öğle saatlerinde akıntının birden hızlanmasıyla bir an için botunun denetimini yitirdi ve tüm çabasına karşın önüne çıkan koca bir kayaya bindirdi. Çarpışmanın hızıyla 


kıyıya fırlayan Norman kol saati de dahil her şeyini alabora olan botuyla birlikte Amazon'un çılgın sularına kaptırmıştı. 

Başından aldığı yaranın etkisiyle birkaç gün kendine gelemedi. 
Ayıldığında etraf alacakaranlıktı. Başı ağrıyordu ve şaşkın bir haldeydi. Akşamın yaklaşmakta olduğunu anlayan Norman bir geceyi daha bu berbat koşullarda geçireceğini düşününce fena halde canı sıkıldı. Peki Norman bir anda içine ayıldığı alaca karanlığın akşamın son ışıkları olduğunu nasıl anlamıştı? 


©) oağlarna itkeanar 


Bir doğa yürüyüşçüsü tatil için gittiği Avusturya'da St. Anton köyünün yakınlarındaki bir ıssız köşede orta yaşlı bir çiftin el ele tutuşmuş cesetlerini bulmuştur. İntihar söz konusu değildi. Çiftin ölümünün cinayet olduğuna ilişkin görünürde de hiçbir kanıt yoktu. Otopside ne bir zehire ne de kuşku uyandıracak herhangi bir şeye rastlanmıştı. Çift nasıl ölmüştü? 


© kis conceri 


Manhatton'da 10 odalı bir apartmanda yaşayan zengin bekar her odaya bir saat koymuştu. Ekim ayının bir cumartesi akşamı tüm saatleri kış saatine göre ayarlayıp yatmaya gitti. Ertesi sabah uyandığında sadece iki saat doğru zamanı göstermekteydi. Niçin? 


© KAŞİFLER 


İki araştırmacı çalıştıkları merkezden ücra bir alandaki madeni aramaya gönderilmişlerdi. Tam örnek toplamak üzerineydiler ki vahşi ve tehlikeli hayvanların hücumuna uğradılar. Hemen çalışmalarını kesip merkezdeki güvenli korunaklarının yolunu tuttular. 
Kaşiflerden bir tanesi gözlerini hayvanların üzerinden ayırmadan çok ama çok yavaş hareket etmekteydi. Öbürü ise paniğe kapılmış büyük bir hızla kaçmaya başlamıştı. Korkup paniğe kapılan kaşif hayvanların saldırısından kurtulduysa da merkeze varır varmaz öldü. Arkadaşı ise kurtulmuştu. Açıklayın. 


© TRENDEN KAÇINMAK 


Adam kendisine doğru hızla gelen trenin karartısını gördüğünde demiryolu üzerinde yürümekteydi. Trenden kurtulmak için kendini telaşla yandaki patikaya attı. Ama atmadan önce üstüne gelmekte olan trene doğru on adım atmıştı. Neden? 


© PARİS FUARI 


Catherine ve erkek kardeşi Paul New York'dan Paris'e Dünya Fuarı'nın resmi açılışından birgün önce gelmişlerdi. Otelde Paul'a 
13 numaralı oda Catherine ise bir üst kattaki 25 nolu oda ayrılmıştı. 


Kayıtlarını yaptırıp, eşyalarını odalarına bıraktıktan sonra çıktıkları uzun bir kent turundan otellerine yorgun dönen iki kardeş, yatmadan önce hafif bir şeyler yemek için ızgara salonuna geçtiler. 
Yemeklerinin tam ortasında gözlerinin kapanmasını zorlukla engelleyen Paul çok yorgun olduğunu söyleyerek odasına yatmaya gitti. Onu ardıdan tatlısını bitiren Catherin de odasına çıktı. 

Ertesi gün Catherin uyandığında neredeyse öğlen olmak üzereydi. Saat 13'deki açılış törenlerini kaçırmamak için telaşla giyindi. Otelin iç telefonundan santraldaki kıza kendisini 13 nolu odaya bağlamasını söylerken içinden geciktiği için Paul'un çok söylenmemesini diliyordu. Kısa bir sessizliğin ardıdan santralden “Fakat madam bu otelde 13 numaralı oda yok” yanıtı geldi. Catherine'in kaşları çatıldı. Acaba oda numarasını mı şaşırmıştı? 

Hızla aşağıya inip kapıdaki görevliye bir kez daha 13 numaralı odayı sordu. Aldığı yanıt aynıydı “Anlıyorsunuz ya madam, batıl inanç işte”, “Peki kardeşim hangi odada o zaman.”, “Kardeşiniz mi? Ama madam dün akşam üstü siz buraya yalnız geldiniz.” Kapıcı Catherine otel kayıt defterini gösterdi, Paul'a ilişkin bir giriş kaydı gözükmüyordu. 

Catherine'in endişeleri korkuya dönüşmeye başlamıştı. Hiç vakit yitirmeden hızla otel müdürünün odasına gitti. Birlikte birinci 
kata çıktılar. Gerçekte de 12 ve 14 numaralı odalar vardı. Ama 13 
numaralı oda yoktu. Bunun yaşanmış bir öykü olduğunu düşünün. 
Neler olduğunu çözebildiniz mi? 


© “BEN” NEYİM? 


Baktığınızda “ben”i göremezsiniz. 
“Ben”i gördüğünüzde hiçbir şey göremezsiniz. 


10 


Yürüyemiyorsanız sizi yürütebilirim. 

Bazen doğruyu söylerim. 

Ama bazen de yalan söylerim. 

Eğer yalan söylüyorsam bilin ki doğruya çok yakınım. 
“Ben” neyim? 


O ROUGE ET NOR 


Sahne: Ünlü bir Monte Carlo kumarhanesi. İlk bakışta hemen ayrımsanan bir beyefendi yanındaki yürek hoplatan sarışınla önünde durdukları masada siyaha ya da kırmızıya koyarak rulet oynuyorlardı. Onları biraz geriden dikkatle izleyen bir başka çift, Geor- 


m IOA 


(a il 


go Berson ve Isabelle Labrue kendi aralarında konuşmaya başladılar. “Biliyor musun Is:.belle, Philip Castle'in ne için oynamayı sürdürdüğünü hep merak etmişimdir. Çoğunlukla kaybeder -yılda yaklaşık 500 bin Frank kadar”, “Çok zengin olmalı” diye yanıtladı Isabelle. “Yoo pek zengin de sayılmaz. Yanında ki şu muhteşem yaratık, karısı, para onun ve Philip'in kayıplarını o karşılar.”, “Oyleyse kadin kocasına ya deliler gibi aşık ya da aptalın teki ya da onu terkedip şansı daha iyi birini bulacaktır.” “Tam tersine, durumdan epeyce memnun” diyen George bilmiş bilmiş gülüyordu. Niçin? i l 


© KATİL 


Kentin yoğun iş günlerinden biriydi. Manhattan'daki kahverengi binanın beşinci katındaki terasta iki adam sıkı bir ağız dalaşına girişmişlerdi. Caddede biriken kalabalık yukarıdaki sahneyi hastalıklı bir ilgiyle izliyordu. 

Birden adamlardan biri öbürünün bacağından tuttuğu gibi onu teras korkuluklarının üzerinden fırlatıverdi. Tok bir sesle yere çakılan kurban kısa süre sonra öldü. Garip bir şekilde kurbana saldıran değil de izleyicilerden biri bu ölümden ötürü suçlandı. Niçin? 


© ELLİ DOLAR 


Bir banka yöneticisi işinden çıkıp evine giderken kaldırım kenarındaki yağmur sularının aktığı oluğun içinde elli dolarlık bir kâgit para fark etti. Oluktan parayı alan adam lotoda oynamak üzere 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numarasını hafızasına yazıp keyifle cebine attı. Eve geldiğinde karısı kasabın faturayı yolladığını borçlarının tam elli dolar tuttuğunu söyledi. Bankacı sırıtarak yolda bulduğu 50 doları cebinden çıkarıp ertesi gün kasabın borcunu ödemesi için karısına uzattı. Kasap da aynı 50 doları et aldığı çiftçiye kullandı. Çiftçi 50 dolarlık kâğıt para ile alışveriş yaptığı tüccarın borcunu kapattı. Tüccar eline geçen bu 50 dolarlık kâğıt parayla o sırada camları silmekte 
olan temizlikçi kadının haftalığını ödedi. Temizlikçi kadın ise o 50 
dolarlığı kredisini kapatmak için bankaya yatırdı. 

Tesadüf bu ya temizlikçi kadın parayı ilk bulan banka yöneticisinin şubesine yatırmıştı. Numarayı hatırlayan yönetici şimdi elideki kâğıt paranın sahte olduğunu fark etti. Bu el değiştirme sırasında kim kayba uğramıştı ve kimin tarafından uğratılmıştı? 


© KAZA 


Bir sisli kış sabahı çiftçi Jones köpeği ile birlikte ahırları kontrol etmek için karla örtülü tarlada yürüyordu. Birden acı acı havlamaya başlayan köpek onu tarlanın ortasındaki tek ağaca doğru sürüklemeye başladı. Ağaca dikkatle bakan çiftçi bir adamın asılı olduğunu gördü. Fark ettiği ikinci şey ise tarladaki karların köpekle kendi ayak izlerinin bulunduğu bölümü hariç hiç bozulmamış olduğuydu. 

Polisi çağırdılar. Adli araştırmanın sonunda ölümün 10 saat önce donma sonucu gerçekleştiği belirlendi. Tarla 2 günden daha uzun süredir karla kaplıydı. Polis kısa sürede ölüm nedeninin kaza olduğunu saptadı. Açıklayın. 


© KAYBOLUNCA 


a o Verimlilik uzmanı Herbert Tidy ve karısı Harriet kasabalarında o günlerde açılışı yapılmış olan yeni kapalıçarşıyı gezmeye gitmişlerdi. Kapalıçarşıda Harriet, şapka mağazasında sergilenmekte olan ilginç parçalarla ilgilemeye kendini öylesine kaptırmıştı ki kocasının onunla birlikte olmadığını farketmemişti. Kısa bir süre sonra kocasının yanında olmadığını görünce ilk iş olarak hemen onu aramaya koyuldu. Ama birden kocasının her zaman ona verdigi öğüt geldi aklına: “Eğer iki kişi birbirlerini kaybetmiş ve arıyorsa bir tanesinin olduğu yerde durması her ikisinin de aramasından daha verimlidir.” Bu kuramla içi rahatlayan Harriet kocası dönünceye kadar birkaç şapkaya daha bakabileceği için sevindi. Arama işinin verimliliğine ilişkin kocasının kuramını anımsamasına karşın strateji pek akıllıca değildi. Niçin? 


© DOLU SİLAH 


İddia makamı bir adım öne çıkıp yüzünü jüriye döndü. “Sanıgın ciayet sırasında dolu bir tabanca taşıdığına ama cinayeti işlemediğine hatta silahını cebinden bile çıkarmadığına inandık diyelim.” Sanığın suratına kendinden emin bir sırıtışla baktı. “Sanık yakalandığında verdiği ifadede kurbanın kimliği belirsiz kişi tarafından öldürüldüğü sırada tabancasının dolu olarak paltosunun sol dış cebinde durduğunu ve ateş etmek bir yana silahına elini bile sürmediğini söylemiştir. Peki niçin sanığın tabancası yakalandığında yapılan aramada paltosunun sol iç cebinde çıkmıştır. Tabanca bulunduğunda jarjorii tam doluydu ama pekâlâ ateşlendikten sonra jarjore mermi sürülebilir ve namlu temizlenebilir.” 

Sözünü bitirdiğinde savcı savunma avukatının yüzünde yanıp sönen bir zafer ifadesi yakaladı ve kendini müthiş huzursuz hissetti. Gerçekten de kendini huzursuz hissetmeliydi zira savunma tabancanın dokunulmaksızın sağ cepten sol cebe geçişine son derece mantıklı bir açıklama bulmuştu. Ve duruşma sonunda sanık suçsuz bulundu. Açıklayın. 


© KOYUNLAR ARASINDA KURT 


Yaşlı kurt günlerce hiçbir şey yemeden bozkırı geçmişti. Açlıktan ölmek üzereydi ki bir otlağın ortasında büyük metal çitle çev- 


rilmiş bir alana ulaştı. Çitin ardında iyi beslenmiş yağlı koyunlar tembel tembel dolaşıyordu. Çit çok yüksek, aralıkları ise içeriye yabancı bir hayvanın girmesine ve koyunlardan bir tanesinin çıkmasına izin vermeyecek kadar dardı. Uzun süren açlığı kurdu çitin aralıklarından geçip ağzının suyunu akıtan koyunlarla kendine müthiş bir ziyafet çekmesini sağlayacak kadar zayıflatmıştı. Bu arada midesini kemiren açlığı elini çabuk tutması için onu şiddetle uyarmaktaydı. Ancak kurmaz kurt kamini doyurduktan sonra şişen karnıyla kaçamayacağını da biliyordu. Biraz sakin kafayla düşününce kendine yakışır ustalıkta bir çözüm buldu. Acaba neydi? 


© SÖZLEŞME 


Stephen ülke dışına çıkmak üzereydi ve önemli bir takım dökümanları havaalanı yolu üzerinde oturan ortağı Dave'e vermek istiyordu. Dave'e telefon ettiğinde karşısına tele sekreter çıktı. Ortağı- nın belirli aralıklarla telesekreterini kontrol ettiğini bildiği için şu mesajı bıraktı: “Dave, çok önemli! Duplex Corporation'ın kontratı bende ve öğleden sonra mutlaka karşılıklı imzalanması gerek. Seninle tam 40 dakika sonra 55. Sokağın 5. Caddeyi kestiği köşede buluşalım ve lütfen gecikme. Seni yalnızca beş dakika bekleyebilirim ancak sana hem evrakları verınem hem de çok gizli kimi konularda bilgi aktarmam gerek. Hoşçakal.” Telefonu kapatır kapatmaz limuzin Stephen'i alıp havaalanına yöneldi. 

Araba belirlenen buluşma yerine üç dakika erken ulaştı. Stephen arabayı durdurarak Dave'i beklemeye başladı. 10 dakika geçmesine rağmen Dave görünürlerde yoktu. Stephen çok önemli bir işin tehlikeye girdiğini biliyordu ama havaalanına gitmek zorudaydı. Rastlantıyla tam zamanında mesajı alan Dave nesnel olarak yetişebilmesi olanaklıyken niçin ortağıyla buluşamadı? 
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© BEZELYE KONSERVESİ 


Dükkana giren adam bir bezelye konservesi istedi. Konserveyi adama uzatan tezgahtar “Bir dolar efendim” dedi. Konserveyi alan adam tezgahtara “Yo, hayır ben size bezelye dedim ama siz bana şeftali verdiniz” dedi. Konserveyi geri alıp dikkatle inceleyen tezgahtar “Yanılıyorsunuz efendim bu kesinlikle bezelye konservesi. 
Bakın etiketine” diyerek adama uzattı. Elinde konserveyi bir süre evirip çeviren adam. “Yok efendim olur mu hiç buz gibi şeftali bu” diye yanıtladı. 

Tezgahtar yavaş yavaş sinirlenmeye başlamıştı: “Sanırım sizde görme bozukluğu var, çünkü kapaktaki bezelyeler açık seçik ortada. Şu resme bakın, şeftaliyle bir ilgisi var mı?” Bu sert tavır karşısında adam “Ses tonunuz hiç hoşuma gitmedi.” diye yanıtladı tezgahtarı “Lütfen şefinizle görüşebilir miyim?” 

Hızla yerinden ayrılan tezgahtar kısa süre sonra yanında şefiyle geri döndü. Yüzünde küçümseyen bir tebessümle “Sorun nedir beyefendi?” dedi şef. Adam “Tezgahtarınız bu konservenin içinde bezelye olduğunu söylüyor ısrarla, oysa son derece eminim ki bu bir şeftali konservesi. Ayrıca bana çok kaba davrandı. Şimdi bu konservenirtlaçılmasını ve haklı olduğumun kanıtlanmasını istiyorum. Tabii benden özür dilenmesini de” dedi. 

Konserve açıldı ve içinden şeftali çıktı. Şef ile tezgahtar şaşkınlıktan oldukları yerde kalıvermişlerdi. Şef adama 10 dolar verdi ve tezgahtara özür dilemesini söyledi. 10 dolar alan adam özürü kabul edip dükkandan çıktı. Açıklayın. 


© BRİÇTE KÂĞIT DAĞITIMI . 


Arkadaşlarıyla briç oynayan Andrew Abelson telefona çağrıldıfinda kartların hemen hemen yarısını dağıtmıştı. Masaya döndügünde en son kartı kime verdiğini hiç birisi hatırlamıyordu. Ellerindeki kâğıtları saymadan ya dadafitilan kâğıtların toplamını bilmeden herkesin eşit sayıda kart alması için ne tür bir yöntemle kâgıtları dağıtmalıdır. 


© PAPAĞAN 


Getrude James kocasını kaybedeli altı ay oluyordu. Tek başına anılarıyla yaşamak ve konuşabilecek hiç kimsenin olmaması onda şiddetli bir gerilim yaratmaya başlamıştı. Bir gün kendisine can yoldaşlığı edebilecek bir evcil hayvan alma fikri geldi aklına. En yakın evcil hayvan dükkanına gittiğinde bir türlü kedi mi yoksa köpek mi alacağına karar veremedi. Dükkan sahibi “Niçin papağan almıyorsunuz?” diye müdahale etti Getrude'un seçimine. Niye olmasın diye düşündü kadın, ona konuşmasını öğretirim ve en azından böylece konuşacak biri olur yakınımda. 

“Bu papağan konuşabiliyor mu?” diye sordu dükkan sahibine. 
“Hanımefendi bu papağanın duyduğu her sesi tekrarladığına garanti verebilirim size.” diye yanıtladı adam. Getrude sevinçle papağanı alıp evine yöneldi. 

Üç ay boyunca papağanı konuşturmaya çabalayan Getrude hayvanın ağzından tek bir sözcük bile alamadı. Dükkan sahibinin doğruyu söylediğini belirleyen bir açıklama getirebilir misiniz bu duruma? 


© AİLEDEKİ KATİL 


William ve Janet Gamer'lerin kapısı bir Pazar akşamı geç bir saatte hızlı hızlı çalındı. William kapıyı açtığında karşısında kendisini Los Angeles polis teşkilatından dedektif Greg Nelson olarak tanıta bir adam duruyordu. Dedektif “Çok üzgünüm ama kayınbiraderiniz bugün öğleden sonra vahşi bir biçimde öldürülmüş olarak bulundu.” diye konuştu. William sarsılmıştı. “Oh tanrım! Zavallı Ben, ona böylesi aşağılık bir şeyi kim yapabilir? Karım duyduğunda mahvolacak.” 

Dedektifi içeri çağıran Nelson başı ağrıdığı için erken yatmış olan karısını uyandırmaya gitti. Haberi duyan Janet bir histeri krizine tutulup kendini yerden yere atmaya başladı. Dedektif ile William bir sakinleştirici vermesi için doktor çağırdılar. Dedektif acılı karı kocaya ertesi gün ifade vermek üzere karakola gelmelerini söyleyerek ayrıldı. 

Ertesi gün polis merkezine giden William ve Janet'i Greg Nelson'un odasına aldılar. “İçinizden birinin cinayeti kimin işlediğine ilişkin bir düşüncesi var mı?” diye sordu Nelson, “Kesinlikle ortada ki Ben katilini tanıyordu.” 

William, Janet'e baktı. Göz yaşlarını tutamayan Janet iki gözü iki çeşme “Kız kardeşimin kocası Arthur var. Acayip bir adamdır ve Ben'i bir çok tartışmada tehdit etmişti.” diye söze başladı bir yandan yanaklarından akan yaşları silerken. “Bir de öbür kardeşim Peter var, ama ikisi çok yakındılar. Ayrıca Peter olayın gerçekleştiği saatlerde kasaba dışındaydı.” 

Koltuğundan öne doğru kaykılan William “Elbetde birde Lawrance amca var. Her zaman Ben'in kendisini öldürmek istediğini, böylece parasını tırtıklamasına son vereceğini söylediğini anlatırdı. Ben'in onu öldüreceğine inanmıştı. Ayrıca kuzen Philip, Ben'e çok borçluydu ve Ben Philip'i borcunu ödemesi için sürekli tehdit 


ediyordu.” 

Dedektif “Sağ olun, yeterince aydınlattınız beni diyerek sözünü kesti William'ın. “Benim açımdan sorun aydınlanmıştır, William Garner sizi kayın biraderiniz Ben'i öldürmekten tutukluyorum.” 

Dedektif Nelson bu sonuca nasıl ulaşmıştı. 


20) PLAJ 


Görüntü: Pasifik adalarından birinde büyük bir kumsal. Tam deniz kenarıda ters dönmüş bir sandal ve yanında sandala zincirlenmis boylu boyunca yatan bir adam. Adam kötü bir biçimde yaralanmasına karşın yaşıyor. Buraya nasıl geldi? 


© AKILLI VELET 


Ben uzun süredir satranca ilgi duyan usta bir oyuncuyumdur ve 
12 yaşındaki kızım henüz yalnızca taşların nasıl hareket ettiğini 
bilmektedir. Geçenlerde satrançta oldukça usta iki arkadaşım akşam yemeğine geldiler. Yemekten sonra her ikisiyle de oynadığım oyunları ilk açılış ve piyon avantajlarım olduğu halde kaybettim. 

Oyunu henüz bitirmiştik ki kızım odaya girdi. Yenildiğim zamanlardaki kızgınlığımı iyi bilen velet “Baba senden utanıyorum! 
Ben bu işi senden çok daha iyi yaparım. Bırak onlarla oynayayım. 
Ayrıca hiçbir avantaj da istemiyorum. Arkadaşlarının bir tanesiyle oynarken beyaz taşları, diğeriyle oynarken siyah taşları alacağım ve ayrıca onlara ikisiyle de aynı anda oynamak gibi bir avantaj vereceğim. Göreceksin, senden başarılı olacağım” dedi. 
Kız çocuğu bunu nasıl başaracaktı? 


ce 


py x 
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Ali Güneydoğu'da, bir vadi içindeki küçük, çok güzel bir köy- de yaşardı. Hırslı bir dağcı olan Ali, her hafta sonu köyün yakının- daki dağa tırmanırdı. Her nasılsa, çok iyi bir dağcı olmasına rağmen her seferinde zirveye ulaşmadan geri dönerdi. Neden? 
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© KÖR ADAM 


Orta yaşlı bir adam gündüz vakti, işlek bir caddede gözünde koyu renk gözlükler, yanında köpeği, elinde beyaz bir bastonla yavaş ve dikkatlice kaldırımda yürüyor. Adamın gözleri çok iyi görüyor ve ne dileniyor ne de bir suç işlemeyi tasarlıyor. O zaman bu adam ne yapıyor? . ° 


© BİRBİRİNE ÇOK BAĞLI ÇİFT 


James ve Catherine Barker altmış yaşlarında, hiç sorunları olmayan çok mutlu bir çiftti. Catherine, James ile evlendiği zaman evinin kadını olmak için işinden ayrılmıştı. James başarılı bir mühendislik şirketinin idari yöneticisiydi ve emekli olmasına on iki ay kalmıştı. 

James çok faal bir insandı, çalışma odası çeşitli sportif faaliyetlerde kazandığı şiltlerle doluydu. Haftada bir bu şiltleri temizlemekten çok büyük haz alırdı ve Catherine de onun bu halinden hoşlanırdı. James son zamanlarda solgun ve yorgun görünmesine ramen her şeyin yolunda olduğuna karısını inandırmıştı. 

O Cumartesi akşamı Catherine televizyonda 6 haberlerini izlerken James de çalışma odasında şiltlerini temizlemekle uğraşıyordu. Haberler bitmek üzereyken Catherine çay isteyip istemediğini sormak için kocasının çalışma odasına gitti. Ancak kapı kilitliydi ve kocası içerde birisiyle konuşuyordu. Kendisi fark etmeden birisinin nasıl içeri girmiş olduğunu merak ederek kapıya vurdu. Bir- 


22 


denbire kocasının “bırak o bıçağı” dediğini ve ardından da çığlığını duydu. 

Catherine pencereden bakmak için dehşet içinde bahçeye fırladı. Çalışma odasının camı açıktı ve kadın, göğsüne saplanmış büyükçe bir bıçakla koltuğa yığılmış kocasını gördü. Çığlıklar atan kadın, koşarak komşularına gidip polise haber vermelerini istedi. 

Polisler anında olay yerine geldiler. James gösünden bıçaklandığı için oracıkta ölmüştü. Bıçağın üzerinde parmak izi olmaması- nın yanı sıra ne kavga ne de hırsızlığa ilişkin bir ipucu bulundu. 
Baş dedektif meslektaşına dönüp “neler oluyor” dedi. 


Evet neler olmuştu? 
, en 
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© YAVAŞ ATLAR 


İyice yaşlandığını farkeden Drocania'nın kralı Alexander tahttan çekilmeye karar verdi. Ancak iki oğlundan hangisinin yerine geçmesi gerektiğine karar veremiyordu. Düşünüp taşınıp sonunda her ikisi de usta at binicisi olan oğulları arasında bir yarış düzenlemeyi kararlaştırdı. Ancak bu yarışta kaybeden kazanacaktı; yani hızlı olan değil de yavaş olan atın sahibi kral olacaktı. 

Her iki oğulun da kendi atları mükemmeldi ve her ikisi de digerinin daha yavaş ata binerek hile yapacağından kuşkulanıyordu. 
Sonunda çareyi bu konuyu krallığın en bilge kişisine danışmakta buldular. Bilge sadece iki kelimeyle yarışın adil olacağına herkesi inandırdı. Bilge ne dedi? 


© İŞ YERİ 


Norman Selway, yapacak hiçbir işi olmadığı, patronu da istemediği, ayrıca çok mutlu bir ev yaşantısı olduğu halde 5 gün, 5 gece iş yerinde kaldı. Dahası son iki gününde ne bir şey yedi ne de içti oysaki birkaç metre ilerisinde yiyecek ve su vardı. Ayrıca oturduğu yerden görebileceği yakınlıkta restoranlar da vardı. 

3 gün önce şehir piyangosunu kazandığını haber vermek için 
karısı aramıştı. O sırada acilen paraya ihtiyaçları olduğu halde Norman ödülünü almak için hiçbir girişimde bulunmadı. Bir gün önce de biricik oğlu Onur Madalyası'na layık görüldü ancak o bu törene de katılmadı. 

Norman ne hastadır ne de agorafobisi vardır. Ayrıca hiçbir fiziksel sakatlığı da yoktur, istediği gibi hareket edebilir. Adam deli: 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olmadığı gibi açlık grevinde de değildir. Ne bir deney yapıyor ne bir iddiayı kazanmaya çalışıyor ne de Guinness Rekorlarlar Kitabına geçmeyi hedeflemektedir. Norman tamamen yalnızdır ve büro işi yapmaktadır. Sizce orada neler oluyor? 


& SON MEKTUP 


Bir kadın oturmuş, bir şeyler yazmaktadır. Dışarıda fırtına vardır ve kadın birdenbire ölür. Kadın nasıl ölmüştür? 


© GÜVENLİ BİR YER 


Leo Halpern evden çıkar. Geri dönerken maskeli bir adam yolunu keser. 
Leo ne yapıyor? 
Maskeli adam ne iş yapmaktadır? 
Leo'nun “kurtuluş köşesi” hangisidir? 


© YABANCI 


Evli çift arabalarıyla şehre doğru giderken benzinleri biter. Karısı arabanın camlarını kapatıp, kapılarını kilitledikten sonra adam çevrede yardım edecek birini bulmaya gider. Ancak geri döndügünde arabada karısının ölüsü ile bir yabancı bulur. Camlar ve kapılar hala kapalıdır ve arabada hiçbir hasar yoktur. Kadın nasıl ölmüştür ve yabancının orada ne işi vardır? 


© FİLM 


Tom ve Joe sinemaya giderler. Film oynarken tartışmaya başlarlar ve bibirlerine kırıcı şeyler söylerler. Tom silahını çeker, Joe çığlık atar ve Tom Joe'yi vurur ve yerinden kalkıp sinemayı terk eder. Filmdeki yüksek sesten dolayı çığlıkları ve silah sesini sinemadaki hiç kimse duymamıştır. İçerisi çok kalabalık olmasına karşın Tom'u durdurmaya hiçbir seyirci yeltenmemiştir. Neden? 


D DİKKATLİ SÜRÜCÜ 


Anayolda, saatte 55 millik yasal hız limitiyle ve alkolsüz olarak arabamı kullanıyorum. Ehliyetim, ruhsatın, sigortam var ve emniyet kemerim de takılı. 55 milin üzerine çıkmadan 3 araba geçtim ancak otoyol devriyesi beni durdurup ceza kesti. Neden? 


© CANLI TELEFON BAĞLANTISI 


O gün Tom Bradley Manchester'da 3 gün sürecek olan seminere katılmak için erkenden Alperton’daki evinden ayrıldı. 
Arabasında giderken radyoyu açıp canlı telefon bağlantılı bir programı dinlemeye başladı. Programın sunucusu Londra'daki abonelerine rastgele telefon açıp Büyük Londra bölgesinde hizmet veren toplu taşıma araçları hakkındaki fikirlerini soruyordu. Tom eğlenceli bir şekilde kimilerinin söylediklerini onaylar gibi başını sallayarak 3 ayrı konuşmacı dinledi. Nedense birdenbire yüzünde bir kızgınlık ifadesi belirdi ve geriye dönüp hızla evine yöneldi. 


Tom'u böyle davranmaya iten neydi? 
a 


© ÇELİK İŞÇİSİ 


45 Yaşındaki David Edwin, tesisat işlerinden sorumlu olduğu 
çelik fabrikasına yürüyerek kısa sürede ulaştığı yüksekçe bir apartmanda oturmaktadır. 

Her sabah saat sekizde merdivenleri yürüyerek iner ve gidecegi yere vardığında kendisine bir çay yapar. Daha sonra köşedeki gazete satıcısından aldığı gazetesini okur. Gazetenin yarısına geldiğinde göz kapakları ağırlaşır ve ardından da sekiz saatlik derin bir uykuya dalar. Edwin, her ayın sonunda başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye almayı bekler. Bu nasıl olmaktadır? 


© DOĞUM GÜNÜ 


Alice ve George Londra'nın Bond Caddesi'nde vitrinlere bakmaktadırlar. Bir kuyumcunun önünden geçerlerken Alice'nin gözü üç bilezikten birine, üzerinde çizgileri değerli taşlarn süslenmiş Leopar biçimindeki bileziğe takılır. Karısının aklından geçenleri okuyan adam “Hayatım bunu sana doğum günü hediyesi olarak almak isterdim ama sarının fiyatı bütçemin üzerindedir” der. “En azından eğlence olsun diye soralım” diye yanıtlar kocasını kadın ve beraberce kuyumcudan içeri girerler. 

İstek üzerine satıcı bileziği getirir. Bileziği koluna takan Alice tatlı tatlı kocasına bakar. Fiyatını sorduklarında ise satıcı kısa bir süre duralayıp “nakit öderseniz 250 sterlin” diye yanıtlar. Bilezigin çok pahalı olabileceğini düşünen George satıcının söylediği düşük fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Sonuçta satıcı taşların sahte oluklarını belirtir ve George nakit parayla geri dönene kadar bileziği onlar için saklayacağını söyler. 
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Alice evde kocasını ve yeni bileziğini sabırsızlıkla beklemektedir. Eve dönen George yüzünde garip bir gülümsemeyle “hayatım inanmayacaksın ama dönerken Oscar'a uğradım, Swiss Cottage'deki kuyumcu, sana aldığım hediyeyi gösterince bana 800 sterlin teklif etti. Artık sana bileziklerin üçünü de alabilirim” der. 

Kendisini şok eden bu gelişmelerin etkisinden kurtulan Alice kocasına “George, fikrimi değiştirdim, artık o bileziği istemiyorum aslında hiçbir doğum günü hediyesi istemiyorum” der. Kadının neden böyle davrandığına bir anlam verebildiniz mi? 


© BUNLAR NEDİR? 


“Li kaça veriyorsun” diye sordu müşteri hırdavatçıya. “20 sent” diye cevap verdi satıcı. “Peki 20?” “40 sent”. “Tamam ben 
112 alacağım”. “Güzel öyleyse bu 60 sent eder”. Müşteri ne al- 

“maktadır? 


© ANAHTARLAR 


Başarılı bir gerilim ve korku kitabı yazarı olan Andrew Taylor, en son yazdığı kitabının sonuç bölümünü beğenmeyen editörü Raymond Brarstein ile görüşmek için sabah saat 8'de Cambridge'deki evinden Londra'ya gitmek üzere çıkar. 

Andrew'un düşüncesi editörü ile görüştükten sonra, hâlâ iyi ilişkiler içinde olduğu Bristol'da yaşayan eski karısını ve 2 çocugunu görmektir. Aslında birkaç günlük dinlenmenin kendisine iyi 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gelecegi kanisindadir. 

Raymond ile son derece olumlu geçen görüşmede kitabın son bölümüne ilişkin değişikliklerde uzlaşmaya vardılar. Eski karısı ile çocuklarını görmek için uğrayacağı Bristol’dan Cambridge’e dinlenmiş olarak döneceğini düşünen Andrew hemen kitaptaki değişikliklere girişmeyi tasarlıyordu. 

Trenle Bristol'a giderken anahtarlarının yanında olmadığını fark etti. Gideceği yere ulaşır ulaşmaz Raymond’a telefon ederek anahtarlarını orada unutup unutmadığını sordu. “Dert etme, anahtarların masanın üstündeydi ve onları sana postaladım” diye yanıtladı onu Raymond. 

Andrew öfkeyle bağırmaya başladı. “Aptal herif, nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi”. Bu tavır karşısında şaşırıp incinen Raymond, Andrew'un neden deliye döndüğüne bir anlam verememişti. Ya siz? 


© BANKA SOYGUNU 


Bölge bankasının Colridge'deki şubesi, ana caddenin köşesin- de çok hoş eski bir binadaydı. Banka müdürü Richard West'in beş memuru vardı. Binanın tüm odalarının anahtarları kendisinde, yardımcısında ve temizlikçideydi. 

Noel'den önceki Cuma günü, yerel tüccarlar haftalık kazançlarını bankaya yatırmışlardı ve bu paralar müdürün odasındaki eski kasaya konulmuştu. Bu kasanın 2 anahtarı vardı. Biri müdürde, di- geri ise yardımcısındaydı. 

Bankadakiler sahip oldukları ilkel alarmlarıyla övünüyorlardı ve bu sistemde binanın kapılarının açılması ile alarmın devre dışı kalması arasında 30 saniyelik bir süre vardı. Daha fazla güvenlik 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için bankanın çevresini dolaşacak bir adam tutulmuştu; binanın çevresinde bir tur 10 dakika sürüyordu. Bekçi müdürün odasından geçerken bir gözeşleme deliğinden içeri bakar ve kasanın güvende olup olmadığını kontrol ederdi. 

Pazartesi sabahı temizlikçi kaynak kullanılarak kasanın açılmış olduğunu fark etti. Temizlikçi gelmeden önce nöbeti biten bekçi- nin nöbeti esnasında kasanın sağlam olduğunu söylemesi polislerin kafasını karıştırmıştı. Öte taraftan kasadan çalınanların tutarı oldukça yüklüydü. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir açıklayın. 


© SANDALYELER 


Richard Madeley babası öldükten sonra, ailesinin Windsor?daki Georgian tipi konaklarına taşındı. Ailede hayatta kalan tek kişi olduğu ve başka mirasçı da olmadığı için konak ona kalmıştı. 

Annesiyle babası o çocukken boşanmışlardı ve o zamandan beri konağa hiç adımını atmamıştı. Evin içini dolaşmaya başlayan Richard bir oda keşfetti. İçeri girdiğinde çok güzel 6 sandalye ile karşılaştı. İncelediği kadarıyla bunlar 18. yüzyıla aittiler. Meşeden yapılmış olan ahşap kısımları çok iyi durumdaydı ancak sandalyelerin kesinlikle yeniden döşenmeleri gerekiyordu. 

Ertesi gün bu işle ilgilenmek üzere bir tamirci çağırdı. Sandalyeleri inceleyen adam her sandalye için 200 sterlin istedi. O sırada Richard'ın parası 6 sandalyenin de tamir edilmesine yetmiyordu. 
Bu nedenle sadece 3 tanesini yapturmaya karar verdi. 

2 hafta sonra tamirci sandalyeleri teslim etti. Gerçekten de 
muhteşem görünüyorlardı. Richard parayı öderken adam “Cok güzel görünüyorlar, geri kalanları da tamir ettirmelisiniz” dedi. Richard bunu çok istediğini ancak parasının yetmediğini belirtti. Bunun üzerine tamirci bir anlaşma yapabileceklerini, geri kalan sandalyeleri öncekilerin yan fiyatına yapacağını söyledi. Richard'ın düşündüğünü gören adam fiyatı 50 sterline indirdi. 

Böyle bir teklifi Richard nasıl reddedebilirdi ki? Sonuç olarak anlaştılar ve adam arabasına yüklediği sandalyelerle oradan hemen ayrıldı. Giden arabanın arkasından bakarken ansızın Richard bir şeyi fark etti. Açıklayın. 


© PAHALI YOLCULUK 


Atlantiği geçerken arkadaşlık kurmak kolaydır ancak zor olan Southhampton’dan New York'a olan bu 5 günlük yolculuk sirasin- da kurulan arkadaşlıkları devam ettirmektir. 

Aşağıdaki olay QUEEN MARY'deki 3. akşamda gerçekleşmiştir. Akşam yemeğinin ardından birkaç el briç oynandıktan sonra küçük ama seçkin bir grup üst güvertedeki barda içkilerini içip sohbet etmeye başladılar. Grup çok itibarlı bir emlakçı olan Robert Waterman, onun genç sekreteri , Bayan Croiseau ve oğlu, Kont Orlando ve güzel karısı Elisabeth'ten oluşmaktaydı. Ünlü mücevherci Fred Gerrard, ünlü mücevherler ve onların akıbetleriyle ilgili anlattığı hikayelerle geceye renk katıyordu. 

1650 yılında bulunan büyük Mogul ham haliyle 787 kırattı. Orloff, Fransız bir asker tarafından çalınıp, Prens Orloff tarafından satın alındıktan sonra Rus Çariçesisi Büyük Katerina'ya verilmişti. Hepsinin içinde en ünlüsü olan Koh-i-nor, pek çok el değiştirdikten sonra 1849'da İngilizler tarafından ele geçirilmişti. Büyük 
olasılıkla en etkileyici hikaye elmas gerdarilıkla ilgili olandı. 1785 
de XVI. Louis'in hükümranlığı sırasında bir skandal yaratan, Fransız monarşisini itibardan düşüren, Nopoleon'a göre de Fransız ih: 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tilalinin en önemli nedeni olan ELMAS GERDANLIK. 

Sohbet daha sonra kıymetli taşların sigortasında ortaya çıkan yüklü meblağlara kaydı. Çözüm olarak mücevherler bir banka kasasında saklanıyor, sahipleriyse bunların sahtelerini takıyordu. Waterman'a göre bu taklit mücevherler o kadar iyi yapılıyormuş ki sadece bir uzman tarafından yakından incelendiği zaman sahte oldukları anlaşılabiliyormuş. Fred Gerrard bu fikre karşı çıkarak uzman bir gözün asıl ile sahte arasındaki farkı bir metreden ayırt edebileceğini öne sürdü. Ne var ki bu iddia hiç kimse tarafından kabul görmedi. 

Gerrard haklılığını kanıtlamak için Madam Croiseau'nın elmas bileziğine bakıp bunun çok mükemmel bir taklit olduğunu söyledi. 
Kadının utancını yok etmek için de “madam eminim ki gerçeği güvende ve geminin gizli kasasındadır” diye ekledi. Bu teşhis karşısında madam küçük bir baş hareketiyle onu onayladı. 

“Öte yandan” diye devam etti, “kontesin gerdanlığı son zamanlarda gördüğüm en nadide parçalardan biri ve tabii ki sahte değil.” 
Kontes bu söz karşısında şaşalayarak adamın yüzüne bakakaldı. 
Kont bıyık altından gülerek “bayım bu sefer yanıldınız” dedi. Mücevhercinin bunun imkânsız olduğunu söylemesi üzerine Kont 500 
dolarlık bir bahse girmeyi teklif etti. Gerrard kabul ettikten sonra kontes incelemesi için gerdanlığı verdi. Birkaç saniye inceledikten 
sonra kontese kısa bir bakış atıp, Kont'a “kazandınız” dedi ve 500 
doları ödedi. Bu olaydan sonra herkes kamarasına çekildi. 

Ertesi gün uyandığında Gerrard, kapısının altından atılmış bir kağıt fark etti. Eline aldığında kağıdın üzerinde rujlu bir dudak izi ve TEŞEKKÜR EDERİM yazısını gördü. Açıklayın. 


© DIŞARIDA GEÇİRİLEN GÜN 


Southville’deki bir sosyal klüp üyeleri, yarım saat uzaklıktaki Northville’de bir kır şenliği düzenleyebilmek için bütün sene para biriktirdiler. 

Güneşli bir Pazar sabahı şenlikte güzel bir gün geçirme hayaliyle yola koyuldular. Daha on dakika olmuştu ki klubün en sevilen üyelerinden bay ve bayan Jones'lar birden geri dönüp Southville’e yöneldiler. Ancak 20 dakika sonra diğer üyelerle aynı zamanda şenlik yerine ulaştılar. 

Arkadaşlarını yakalamak için daha hızlı bir araç kullanmadıkları halde bunu nasıl başardılar? 
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© PARKTA 


Sıcak ve güneşli bir gündü. Jane 3 yaşındaki Sally'i parka götürmeye karar verdi. Parka vardıklarında Jane yere bir örtü sererek üzerine oturdu ve hemen yanındaki çimenlikte oynayan Sally'i izlemeye başladı. Birdenbire iri bir Kangal köpeği doğrudan Sally'nin üzerine gelmeye başladı. Bu durumda kılı bile kıpırdamayan Jane, gelişmeleri oturduğu yerden kayıtsızlıkla izlemeyi sürdürdü. Neden? 


© GÜNLÜK İŞLER 


Joe, her sabah evden saat 9'da ayrılır, yürüyerek kalabalık bir caddeye gider ve köşedeki dükkanın önünde durur. Sonra yüzünde bir gülümsemeyle dükkanın vitrinine döner. Birkaç dakika sonra şehirdeki işyerine gitmek için yolun karşı tarafına geçip, 9.30 trenine biner. Açıklayın. 


© HIRSIZLAR 


2 hırsız, hafta sonu tatili nedeniyle kapalı olan kuyumcuya girerek özel sergileme kasasındaki paha biçilmez mücevherleri çalmaya başladılar. Aniden hırsızlardan biri diğerine “Polisler geliyor. 
Ne aldıysak aldık kaçalım artık” der. Diğer hırsız şaşırır çünkü ne siren sesi duymuştur, ne polis otosu görmüştür, ne de buna dair en 


35 


ufak bir ipucu vardır. Ancak yinede ötekisini dinler ve “Tamam gidelim” der. Açıklayın. 


© İNTİHAR 


Henry Miller ve karısı Ann aynı kolejde öğretmenlik yapıyorlardı. Henry dilbilim, Ann de fizik okutuyordu ve ayrıca ikisi okulun veznedarlığını yürütüyor, gelir gider hesaplarını denetliyorlardı. 

Son yıllık muhasebe kontrolünde büyükçe bir miktarın eksik olduğu fark edildi. Ann ile Henry'nin ifadelerini alan polis onların daha sonra evlerine gitmelerine izin verdi. 

Ertesi sabah temizlikçi kadın normal zamanında eve geldi. Yatak odasının kapısını çaldığı halde cevap alamayınca içeri girdi ve ikisinin cesediyle karşılaştı. Yanlarında da “ANN İLE BEN İÇİN TEK ÇIKIŞ BUYDU” yazılı bir not duruyordu. 

İçlerinden biri daha farklı düşünene kadar polisler olayın bir intihar vakası olduğu kanısındaydı. Farklı düşünen polisi buna iten sebep neydi? 


© ACİL POLİS ÇAĞRISI 


Polisler şehrin 20 mil dışındaki bir çiftliğe çağrılmışlardı. Yakaladıkları psikopat katil çiftlikteki iki kişiyi öldürmüştü. Polis otosunda merkeze dönerlerken, katil yanında oturan polise saldırdı. 
Arabayı kullanan polis hemen merkezi arayıp acil yardım çağrısın- da bulundu. 

O sıra boşta sadece bir tane araba vardı ve telsizden kendileri-. - 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ne hemen olay yerine gitmeleri söylendi. Her nasılsa memurlar bu çağrıya yanıt vermediler. Böylece katil her iki polisi de öldürerek kaçtı. İkinci arabadaki polisler merkeze döndüklerinde görevi ihmalle suçlandılar. Telsizleri gayet iyi çalıştığı halde yardım çağrısına yanıt vermemişlerdi. Neden? 


© SEVGİLİLER 


Pamela Wells kesinlikle utangaç bir yapıya sahip değildi. Aksi- ne aynı anda 3 erkekle ilişki içindeydi ve üç sevgilisinin dışında bütün kasaba olan bitenin farkındaydı. 

Yağmurlu bir sonbahar sabahı, dedektif Jones camdan dışarı bakarken telefonu çaldı. Arayan kişi Pamela'nın erkek arkadaşlarından biri olan Paul Johnson'du. Kasabanın dışında ıssız bir yerde olan Pamela'nın evine gittiğinde kapıyı yarı açık bulmuş ve girişte kadının sopayla vurularak öldürülmüş cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Dedektif, Paul’e evden ayrılmamasını söyledikten sonra yanına yardımcısını da alarak çabucak olay yerine gitti. 

Aynı gün geç saatlerde incelemesini tamamlayan dedektif Jones, olayın en güçlü 3 zanlısını, Paul Johnson ile öbür iki sevgili Peter Smith ve David Brown'u ifade vermeleri çin karakola çağırdi. Bir gece önce şehir dışında olduğunu söyleyen Peter, akşam kaldığı otelden Pamela'yı arayarak hafta sonu için plan yaptıklarını belitti. David Brown ise iş yerinde verilen partiye katıldığını ve biraz sarhoş olduğu için geceyi bir meslektaşının evinde geçirdiğini söyledi. Paul de bir gece önce Pamela'yı gördüğünü, ertesi gün için plan yaptıklarını ve kasabanın öbür ucundaki evine gitmek için akşam 9.30 da ondan ayrıldığını söyledi. 

Detektif, Paul'e sertçe bakarak “Bay Johnson son 24 saat içinde nerede olduğunuza dair kesinlikle yalan söylüyorsunuz. Sizi Pamela Wells’i öldürmek suçundan tutukluyorum”dedi. Bunu nasıl anlamıştı? 


© DELİKLER 


Bir tren ile bir Mercedes 200 SL aynı anda güney sahiline ulaşmak için Paris'ten hareket ederler. Arabanın iki ön lastiği de patlaktır ancak sürücü bunun farkında değildir. Lyon'a ulaştığında lastikler neredeyse dümdüz olmuştur. Şoför bunları değiştirmediği ya da tamir ettirmediği halde, Fransa sahillerine tren ile aynı zamanda ulaşmıştır. Açıklayın. 


© BANKER 


Londra'da banker Gerald Butcher'ın cesedi, şakağından vurulup elindeki tabanca ile çalışma odasındaki masaya yığılmış halde bulundu. Perde kapalıydı ve masa lambası hâlâ yanıyordu. Masanın üzerinde bir teyp vardı. Detektif Brown bunu çalıştırınca Butcher'in son mesajını duydu: “Bu utanca daha fazla katlanamam, bu benim...” Daha sonra da bir silah sesi. Bankerin kafasının altında adamın kanıyla lekelenmiş, yasal makamlardan gelen Butcher'in kazancının soruşturulacağını bildiren bir mektup duruyordu. Bu açıkça bir intihar vakasıydı. Polisler cesedi tam kaldıracakken detektif Brown onları durdurarak “Durun bu cinayete benziyor” dedi. Onu bu kanıya iten neydi? 
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© BAŞKANLAR 


Bob elindeki gazeteyi bırakıp Tom'a “Burada çok ilginç bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk beş başkanından üçü, Dört Temmuz'da ölmüş. Oldukça ilginç bir rastlantı. Sen ne dersin.” diye sordu. Tom, arkadaşını “pek emin değilim” diye yanıtladı ve ekledi: “Ama o tarihte ölen başkanlardan birisinin ismini söyleyebileceğime bire on iddiaya girerim.” 

Tom'un hiçbir başkanın ölüm tarihi hakkında bilgi sahibi olmadığını düşünürsek, böyle bir iddiaya girmekle doğru mu yapmıştır? 


D CEZAEVİNDEKİ OLAY 


Mahkumlar akşam yemeği için yemekhanede toplanmışlardı. 
Hapishanedeki en korkulan iki mahkum olan Jaime Sanchez ve Moses Washington lideri oldukları düşman gruplar arasında tırmanmakta olan şiddete ilişkin gitgide kızışan bir tartışmaya girmişlerdi. 

Jaime'nin ailesi, babası gibi onun da doktor olmasını istiyordu ve onu tıp fakültesine sokabilmek için hiçbir masraftan kaçınmamışlardı. Ne var ki Jaime uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra işler değişti. Günden güne daha kötü duruma düşen gunç sonunda uyuşturucu için adam öldürdü. Öte yandan Moses rahip olabilmek için dini eğitim görüyordu . Ancak o da sokak serserilerinden oluşan arkadaşlarının etkisinde kalmıştı. Kısa zamanda dinine bağlı Moses gitmiş, yerine serseri arkadaşlarından daha serseri olan biri gelmişti. 

Moses masanın öteki tarafında oturan Jaime’ye dik dik bakıp, onu aşağılayan sözler söyledi. Jaime de karşılık olarak Moses'in ailesi hakkında kaba yakıştırmalar yaptı. O anda mosmor olan Moses, Jaime’nin kolunu bir mengene gibi kapıp kivirmaya başladı. 
Kolunu Moses'e kaptıran Jaime, rakibinin suratına müthiş bir yumruk patlatıp nereden çıktığı belli olmayan el yapısı bıçağı Moses'e batırdı. Kanlar içinde masaya yığılan Moses'i gardiyanlar hızla revire götürdüler. 

Jaime ertesi gün Moses'i ziyaret etmesi için hastaneye götürüldü. Moses onu görünce dostça elini sıkıp teşekkür ettikten sonra bir daha Jaime'ye onu aşağılayan adlar takmayacağına dair söz verdi. Ne olmuştu? 
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@ GÖRGÜ ŞAHİDİ 


Polisiye kitaplar yayınlayan bir yayınevinin sahibi Raymon Vermond'un dul eşinin Westchester de çok güzel bir evi vardı. Bir akşam oturma odasının camından bakarken bir adamın bir kadına saldırdığını dehşet içinde gördü. 

Claire'nin ilk yapması gereken şey kapıyı açıp saldırgana müdahale temekti. Ancak o bunu yapmadığı gibi çalışır durumda olduğu halde telefonla polisi de aramadı. Kadının fiziksel bir rahatsızlığı olamadığı halde, bu durum karşısında araya girmekte kendisini tamamen çaresiz hissetti. Kahya evde olduğu halde yardım için ona da seslenmedi. Kadının garip davranışlarını açıklayın. 


52) GALAKSİ 


Manhattan'ın şehir merkezindeki Birinci Ulusal Müze güz dönemini çok özel bir gösteriyle açmıştı. Son derece değerli Galaksi adındaki dünyanın üçüncü büyük zümrütü sergileniyordu. Zümrüt, müzenin sol bölümündeki merkezi odaya yerleştirilmişti ve çok sıkı bir güvenlik sistemiyle korunuyordu. 

Zümrütü koruyan cam fanusa dokunulduğunda sistem devreye girip alarm çalmaya başlıyor ve bütün çıkışlar beş saniye içinde kapatılıyordu. Ayrıca oda güvenlik kamerasıyla da devamlı izlenmekte ydi. Kısacası zümrüdün çalınması imkansızdı. 

Açılış gününde ziyaretçiler 45'er kişilik gruplarla tek sıra halinde içeri alındılar. İkinci grup içerideyken, içlerinden birinin garip hareketleri dikkati çekti. İçkili olduğu belli olan adam, odadan 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liyordu. 

Grup zümrüdün sergilendiği odadan daha yeni çıkmıştı ki alarm çalmaya başladı. Beş saniye içinde polis ve koruma görevlileri olay yerine geldiler. Adam yerde yatıyordu. Cam fanus kırılmıştı. 
Bir elinde Galaksi, diğer elinde de boş viski şişesi vardı. 

Hapishane hastanesinde muayene edilen adamın alkol limitini beş kat aşmış olduğu saptandı. Mahkeme sonunda kurallara uymayıp kasıtlı olarak zarar vermekten 2 yıl hapse mahkum edildi. 
Mahkeme salonundan ayrıldığında artık çok mutlu ve zengin bir adamdı. Neden? 
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© MÖNÜ 


Manhattan'ın şehir merkezindeki lüks bir restorana giren şık giyimli bir çift mönüyü ve şarap listesini isteyip dikkatlice inceledikten sonra birer kokteyl ısmarlayıp yemek servisinin saat 4'te yapılmasını söyleyerek siparişlerini verirler. İçkilerini yudumlarken hararetli bir şekilde kendilerini konuşmaya kaptırırlar. Birden adam saatine bakar ve daha yemekleri gelmeden restorandan ayrılırlar. 

Gidişlerini izleyen Metrdotel onları ne durdurur ne de soru sorar. Açıklayın. 


D MİLYONLUK İŞ 


Robert Bradley çok şanslı bir adamdır. Daha yirmi dokuz yaşındadır ve dünyanın pek çok yerinde şubeleri olan önemli bir şirkette çalışmaktadır. Robert sık sık seyahatlere çıkar ve hep First Class'da yolculuk edip, en iyi otellerde kalır. Hiçbir şey alıp satmaz ancak iş dünyasından önemli kişilerle hatta kraliyet mensupları ile yakın ilişki içindedir. Robert konuştuğu zaman hiç kimse söze karışmadan onu dikkatlice dinler. 

Gideceği yere ulaştığında eğer alışveriş yapmıyorsa, zamanını havuzda geçirir. İşle ilgili hiçbir şey yapmadan bir ya da iki gün içinde oradan ayrılır. Açıklayın. 
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© OTLAK 


Üst üste 10 kez Grand National'i (İngiltere'de her yıl yapılan engelli at yarışı) kazanan Blitle Sprit, 10 metre uzunluğunda bir ipe bağlanmıştı. Otlayacağı yer ise 12 metre uzaktaydı. İp hiçbir şekilde kopmadığı ve uzamadığı halde, at otluyabiliyordu. Bu nasıl gerçekleşebilir? 


© su 


Amerika Birleşik Devletlerinin kimi eyaletlerinde bazı suçlar cezalandırılır ve bunları işleyenlerde mahkemeye sevk edilir. Ancak kimi suçlara ilişkin hiçbir cezai işlem uygulanmaz. Bu suç nedır? 


(37) KATİL 


Peter Collins birinci dereceden cinayetle suçlanmıştır. Peter cinayeti işlemediğini ancak kurbanın üstüne bir mutfak bıçağıyla saldırdığı için nefsi müdafaada bulunduğunu iddia etmiştir. İpuçları incelenip çeşitli pazarlıklar yapıldıktan sonra kazara ölüme sebebiyet vermekten, 7 yıl hapse mahkum olmuştur. 

Hapishanede Collins’i ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl hüküm giymiş bir mafya üyesiyle aynı hücreye koyarlar. 

Birkaç ay sonra iki adam yakın arkadaş olur. Peter bunun üzerine kazara ölüme sebebiyet vermekten yargılandığını ancak aslında onu kasıtlı olarak öldürdüğünü açıklar. Hücre arkadaşı da ona yetenekli bir katil olarak, birkaç cinayetini anlatır. Belki de mafya üyesinin anlattıkları tahliye olduktan sonra Peter'ın işine yarayacaktır. 

Bir zaman sonra Peter başka bir hapishaneye sevk edilir. Avukatının yüksek mahkemeye gönderdiği dilekçeler sonunda, mahkumiyetinin beşinci ayında serbest bırakılır. Bunun nasıl olduğunu açıklayın. 
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D FİLM 


Stephen Kellen Londradaki bir restorandan tam çıkmak üzereyken berduş kılıklı, muhtemelen bir şeyler pazarlayan bir adam yanina yaklaşır ve aralarında aşağıdaki konuşma geçer. 

ADAM: (fisildayarak) Bir pomo film görmek ister misin? 

STEPHEN: Tamam ama bana bunun için ne kadar ödeyeceks iniz? 

ADAM: (biraz duraladıktan sonra) Anlamadınız galiba sizin bana ödemeniz gerek. 

STEPHEN: Asıl anlamayan sizsiniz. Siz bana ödeyeceksiniz. 

Stephen şaka mı yapıyordu? 


© su 


Londra'nın kuzeyindeki Camden'daki klüplerde çok ilginç olaylar olmuştu. Otomatik sigara makinelerinin altı göl gibi suyla dolmuştu. Sizce orada neler oluyordu? 


© TELEFON 


Sekiz adam yuvarlak bir masanın etrafında oturmakta, bir adam 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da elinde otomatik silahla odanin kapisinda beklemektedir. Herkes sessizdir ve gerilimsiz bir hava hakimdir. Tam bu anda telefon çalar ve masanın etrafındaki adamlardan biri kalkıp camdan balıklama aşağıya atlar. Bir açıklama getirebilir misiniz? 
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© SARHOŞ SÜRÜCÜ 


Festival sezonu yaklaşmak üzere olduğundan polis şefi, elemanlarını sarhoş sürücüleri daha sıkı takibe almakla görevlendirir. 
İki polis klüplerin olduğu bir sokakta devriye gezerken bardan çıkan sarhoş bir adam görürler. Adam zorlukla ayakta durmaktadır. 
Bir iki kere takıldıktan sonra sonunda arabasına ulaşır. Zigzaglar yaparak yolda giderken polisler tarafından durdurulur. 

Adama alkol testi yapılır ama sonuç negatif çıkar. Polisler şaşırırlar ve cihazda bir bozukluk olduğunu düşünerek adamı merkeze götürürler. Orada yapılan testte de sonuç yine negatiftir. Bu kez kan testi yapılır ancak adam bunda da alkolsüz çıkar. Siz bu olayı çözebilir misiniz? 


© HAVADAKİ TEHLİKE (1) 


İstanbul New York uçuşunu yapan bir uçakta meydana gelen kaza tüm yolcular tarafından uzun süre unutulmayacak türdendi. 
Uçuş esnasında birinci mevkideki yolculardan biri ansızın ortadan kayboldu. Ne atladı ne de birisi onu itti ayrıca olay esnasında kapılar kapalıydı. Yolcunun parçalanmış vücudu birkaç gün sonra bir yerlerde bulundu. Bu olay nasıl gerçekleşti? 


© HAVADAKİ TEHLİKE (2) 


Yolcunun kaybolması olayından sonra uçaktaki iki hostes tartışmaya başladılar. Bir zaman sonra hosteslerden biri öyle sinirlendi ki kontrolünü kaybetti. Kapılardan birine koşup, açtıktan 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sonra uçaktan atladı. Kadının paraşütü yoktu (zaten sivil havacılıkta bunlar temin edilmiyor). Ancak her nasılsa sadece ayak bileğini burkarak hayatta kalmayı başardı. Kadın sadece fazlasıyla şanslı mıydı? 


© MASKE 


Yaptığı iş çok zor ve tehlikeli olan bir adam korunmak için maske takmak zorundadır. Birdenbire maskesini yırtar ve sonuç olarak ölür. Alkol yada uyuşturucunun etkisi altında olmadığı gibi intihar da etmemiştir. Adamın maskesini yırtmasına ne sebep olmuştur? 


© İŞ HAYATI 


2 adam, sonunda çok büyük bir ödül alacakları riskli bir işe kalkıştı. Tüm olanaklarını gerekli aletleri almakta kullandılar ve geniş bir promosyonun ardından işe giriştiler. Bir zaman sonra ne yazık ki hayatlarını kurtarabilmek için satın aldıkları aletlerin birkaçından vazgeçmek zorunda kaldılar. Sizce bu adamlar ne yapıyordu? 
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© CİNAYET 


Joan ve Eric eve vardıklarında gece yarısı olmuştu. Tam arabadan çıkmışlardı ki karanlıkta çalılıkların arasından bir adam fırladı ve çok yakın mesafeden Eric'e ateş etti. Eric yere yuvarlandı. 
Adam, Eric'in öldüğünden emin olmak için ikinci kez ateş etti ve hiç acele etmeden yürüyüp gitti. Joan şok geçiriyordu, silah sesini duymuş olan komşularından biri tarafından evine götürüldü. Ertesi gün poliste ifade verirken bile hala olayın etkisi altındaydı. 

Soruşturma sonucunda elde edilen delillerden Eric'in daha genç yaşında organize bir suça bulaştığı anlaşıldı. Dahası Joan'ın, Eric'in hayat sigortasından yaralanabilecek olan tek kişi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kadının komşusuyla olan samimiyeti de alışılmadık biçimde fazlaydı. 

Sonradan anlaşıldı ki, soruşturma sırasında, Joan'ın yapmış olduğu katil tanımı da yalandı. Evet, Joan bilerek polisleri yanıltmıştı ancak ne o nede komşusu bu cinayet işine karışmamışlardı. Ayrıca Joan kocasına çok bağlı bir eşti. O zaman polisleri neden yanılttı? 


© JAMES DEAN HAYRANLARI KLÜBÜ 


Ne w York'taki James Dean hayranları klubü ünlü aktörün hayatını anlatan yeni bir belgesel hazırlamıştı. Belgeselde tam Dean'ın ölüm sahnesi gösterilirken seyirciler histeri içinde alkışlamaya başladılar. Açıklayın. 


VICTORIA İSTASYONU 
© Hem Bran hem de Bill, Marble Arch’dan Victoria Istayonu’na gidiyorlardı. Brian arabayı normal bir hızla sürerken Bill yürüyordu. Trafik yoğun değildi, Bill yolun bir bölümünü koşmuştu 


ve Brian ortalama 25 mil hızla gidiyordu. Her ikisi de Victoria istasyonuna aynı zamanda eriştiler. Bu nasıl gerçekleşti? 


© IRA'NIN CEZASI 


Kuzey İrlanda da, IRA elemanları, ispiyonculara ve suçlulara , 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da birer kurşun sıkarlar). 

Bir gece üç IRA elemanı güvenli bir bara girip içeride içkisini içmekte olan bir adamı yaka paça dışarı çıkardılar. Adamı arabaya bindirdikten sonra ıssız bir yere götürdüler. Hiçbir şey söylemeden adamın her iki dizini de kurşunladılar. Zavallı acı çığlıklar içinde yere düşerken, IRA elemanları arabaya binip hemen oradan uzaklaştılar. 

Araba gözden kaybolduktan sonra adam bağırmayı keserek ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Açıklayın. 
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© 100 DOLARLIK BANKNOT 


Steve eczaneden aldığı ilaçların parasını 100'lük banknotla öderken polis tarafından tutuklanır. Üzerinde hepsi 100'lük banknottan oluşan üç bin dolar bulunur. Başka herhangi bir suçtan degil sadece bu banknotlar yüzünden suçlanır. 

Paralar sahte olmadığı ve Steve de bunların ne hırsızlık ne de başka herhangi bir yoldan kazanılmadığını ispat ettiği halde yine de 2 yıl hapse mahkum oldu. Neden? 
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@ AMELIYAT 


Hastane de yapılan çeşitli kontroller sonucunda hastalardan birinin sol böbre ğinde habis tümör olduğu saptanmıştır. Adam başka testler de yaptırır ancak sonuç hepsinde de aynıdır. Gene de adam böbreğinin alınması için ısrar eder. Neden? 


© ÇİFTE CİNAYET 


Adam karısını kendisini aldattığına ve ayrıca sevgilisiyle beraber onu öldürme planları yaptıklarına dair ipuçları elde eder Onlardan önce davranıp planlarını bozmaya karar verir. Bir tatil dönüşünde karısını ve sevgilisini beraberken yakalar ve ikisini de öldürür. Ancak soruşturma sırasında kendisi baş şüpheli olacağından polisleri yanıltmak için çareler aramaya başlar. Cinayet aleti olan bıçağın üzerindeki izleri silmenin bir işe yaramayacağını bilmektedir. Sonunda bıçağın üzerine kime ait olduğu hiçbir zaman anlaşılamayacak bir iz bırakmaya karar verir. Bunu nasıl yapmıştır? 


© YARGIÇ 


Yargıcın karşısında duran adam, koruma altına alınmış baykuş türlerinden, uzun kulaklı bir baykuşu öldürmekle suçlanıyordu. 
Cezayı hafifletici sebeplerden yararlanmak amacıyla adam başından geçen olayı anlatmaya başladı. Bir gün ailesiyle birlikte ıssız bir yerde kamp kurmuşlardı. Tam tüm aile yakındaki gölde yüzerken çadırları yanmaya başlamış ve çok kısa bir süre içersinde her şey kül olmuştu. Yiyeceksiz ve sığınaksız açıkta kalmışlardı. İki gün aç kaldıktan sonra bu kuşu görmüşlerdi. Adam fırlattığı taşla kuşu öldürmüş, ardından pişirip yemişler ve böylece hayatta kalmışlardı. 

Yargıç bu hikayeyi dinledikten sonra adamın serbest bırakılmasına karar verir. Tam mahkeme salonundan çıkmak üzereyken birden yargıç adama seslenir “Sadece merakımdan soruyorum, uzun kulaklı bir baykuşun tadı nasıl acaba?” Adam bir an duralar, kısa bir süre düşündükten sonra yargıcın sorusuna cevap verir. 

Bunun üzerine yargıç adamı tekrar çağırır ve “İkinci kez düşündükten sonra vermiş olduğum kararı bozuyorum. Size 2000 dolar para cezası veriyorum ve hapishaneye göndermediğim içinde kendinizi şanslı hissetmeniz gerektiğini belirtiyorum” der. Adam, yargıcın kararını değiştirmesine sebep olacak ne söylemiştir? 
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@ AKILLI MÜŞTERİ 


Market tam kapanmak üzereyken bir kadın, elindeki alışveriş sepetiyle dolaşmaktadır. Çeşitli standların önünde durur, dikkatlice bazı ürünleri seçer ve sepetinin içine yerleştirir. İşini bitirdikten sonra da gider. Ancak ne kasaya uğrar ne de seçtiği ürünlerin parasını öder. Açıklayın. 


© YAZI-TURA 


Arkadaşım Carlos kumarda hile yapanların, üçkağıtçıların, dolandırıcıların avlarını tuzağa düşürdüğü öteberilerin kolleksiyonunu yapar. Topladığı eşyalar arasında işaretli oyun kağıtları, hileli zarlar, yazı ya da tura gelmeye ayarlanmış paralar bulumaktadır. 

Kimi zaman Carlos’ la birlikte bu hileli şeyleri inceler, üzerinde tartışır, denemeler yaparız. Bir keresinde yazı-tura oyununda kullanılan paraların tüm hilesi bilindiğinde iki tarafın da kârlı çıkacağı bir yolun olup olmadığını denedik. İki tane hileli para vardı. 
Bunlardan biri tura gelmesi için diğeri ise aynı oranda yazı gelmesi için ayarlanmıştı. Karşılıklı yazı-tura atan kumarbazların her ikisine de eşit şans tanıyan bir yol bulabilir misiniz? 


* 
© ZAYIFLAMA İLAÇLARI 


Johns Hopkins'den doktor Wertheiner 10 yıllık yoğun bir çalış- . 
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manın sonucunda, hiçbir yan etkisi bulunmayan ve herhangi bir diyet programı gerektirmeyen bir zayıflama ilacı üretir. İlacın işe yaradığını ispat etmek için 5 hafta süreyle 40 kişiden oluşan gönüllü bir gruba öğle ve akşam yemeklerinden sonra alınmak üzere günde iki tane ilaç verir. 

Ne var ki sonuçlar kaydedildikten sonra ortaya ilginç bir durum 
çıkar. Durumlarından memnun olan kimi katılımcılar ortalama 20 
kilo verdikleri halde gruptaki diğer deneklerin şişmanladıkları saptanmıştır. Bunu açıklayabilir misiniz? 


(77) PİLOTAJ HATASI 


Tim Show hiçbir kazası olmayan 18 yıllık pilottur. Bir ikindi vakti British Airways’in 747 tipi bir uçağını indirmeye çalışıyordu. 
Hafif bir kar yağışı olmasına karşın görüş mesafesi oldukça iyiydi. 
Olay sırasında uçağı tam piste indirmek üzereydi. Ancak görünüşe göre, Tim servisteki en güvenli uçaklardan biri olan Jumbo Jet’i vaktinden önce gaz kestiği için kötü iniş yaparak yere çarpmıştı. 

Hiç kimseye bir şey olmamıştı. Ancak kaza tamamen pilotun hatası olduğu halde Tim Show işinden kovulmadı. Bu olay siciline işlenmesine rağmen kariyerine de hiçbir olumsuz etkisi olmadı ve uçmaya devam etti. Uluslararası havayolu şirketlerinin güvenlik için çok sıkı şartlar getirmesme rağmen bu nasıl gerçekleşti? 
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1950 ve 1960 larda, Almanya'da aktif olan bir silahlı grup 
çeşitli olaylara bulaşmıştı. Bir kadın ve beş erkekten oluşan bir hücresi, Dışişleri Bakanlığında görevli bir memuru kaçırmıştı. 
Aralarında bir yargılama yaparak adamı ölüme mahkum ettiler. 
Teröristlerden biri, Hans Helldorf, ki kendisi daha önce polislerden çok çekmişti, infazı getçekleştirmek istedi. Adamın yakınına gelerek üç el ateş etti. Kendisine doğru sendeleyen adamdan üzerine kan sıçramaması için birkaç adım geriledi. Sonra adamın ölüp ölmediğini anlamak için nabzını yokladı. Adam ölmüştü. Bu olaydan sonra herkes dağıldı. 

Ertesi gün, bu cinayet bütün gazetelerin manşetindeydi. Helldorf birkaç gün sonra üst düzey bir polisle karşılaştı ve itirafta bulundu. Polis Rudolf'un elini sıktı ve sonra oradan uzaklaştı. 
Açıklayın 


© ŞÜPHELİ 


Banker Clifford Bradshow bir Pazar sabahı hizmetçisi tarafından ölü bulunur. Baş şüpheli, Clifford'un tek mirasçısı olan yeğeni Brian'dır. Hizmetçiye göre ikisi sık sık tartışırlarmış ve bu tartışmalar bazen çok hararetli olurmuş. Ancak bununla beraber yaşayan başka akrabaları olmadığı için birbirleriyle duygusal dayanışma içinde ymişler. 

Her akşam iş çıkışı saat 9'te Clifford'u ziyaret eden Brian, Cumartesi akşamı Clifford'un ölümünden önce akşam yemeği için gelmiş ve saat 23.00'te evi terketmişti. Bıçağın üzerinde de Clifford'unkinden başka parmak izi bulunamamıştı. Daha başından beri Brian'ı sevmeyen hizmetçi, polise Clifford’u son gören kişinin Brian olduğunu ve bu durumdan tek çıkar sağlayan kişinin de o olacağını belirtmişti. 

Ayrıca kadının belirttiğine göre, kendisinin haberi olmadan Brian'ın eve geri dönmesi imkânsızdı. Dahası Brian o gece başka bir yerde olduğunu ispat edebiliyordu; çünkü gecenin geri kalan kısmını arkadaşlarıyla poker oynayarak geçirmişti. Yapılan otopsi sonucunda adamın 10.30 ile 12.30 saatleri arasında öldüğü belirlenmişti. 
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Bütün bunlar incelendiğinde tüm şüpheler hizmetçiye çevrilmişti, ancak bu olaydan dolayı kadının bir kazancı olmayacağı da ortadaydı. İntihar olabilirdi ancak ortada buna ilişkin kanıt yoktu. 
Buna rağmen sonradan anlaşıldı ki cinayeti Brian işlemişti. Nasıl? 
Hizmetçi olayları tekrar düşününce Brian'ın planındaki bir yanlışlığı yakalamıştı. Bu neydi? 


© SİSTEM 


Frank ve Johnny, Monte Carlo'daki Hotel de Paris'ten birkaç adım uzaklıktaki kumarhaneye gidiyorlardı. Frank üzerindeki şık smokiniyle hemen içeri girmiş ancak Johnny siyah takım elbisesiyle birkaç dakika dışarıda bekledikten sonra, arkadaşını izlemişti. İki yabancı gibi davranarak rulette ayrı yerlere oturup oynamaya başladılar. Ancak Frank kırmızıya oynadığında, Johnny aynı miktarda parayı siyaha yatırıyordu. Oyun bu şekilde devam etti. 

Aynı otelde kalan ve ikiliyi tanıyan bir adam karısına dönüp: “Bak Frank ve Johnny ne yapıyorlar. Sistemli oynamaya çalışıyorlar. Ancak her sıfır gelişinde kaybedecekler” dedi. Sizce orada neler oluyordu? 


© GÖLÜN SIRLARI 


Kocasının smokinini temizlemeye götürmeye karar vermeden önce Madelaine çok mutlu bir insandı. Her şeye sahipti; Genova 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yakınlarındaki Löman Gölü'nde güzel bir ev, Romande Bangue'de iyi bir pozisyonda olan ve iyi bir maaş alan Réne isminde bir es. Madelaine’nin kendisi Lausanne de Déverin-Millfleurs hukuk bürosunun ortaklarındandı. Çiftin 10 yaşında biri kız biri erkek ikiz çocukları vardı. Ancak her şey kocasının smokininin ceplerini boşaltırken değişiverdi. Madelaine, ceplerden birinde en yakın arkadaşı olan Desiröe'den kocasına yazılmış bir aşk mektubu buldu. Sanki kadının dünyası başına yıkılmıştı. Olan bitenden haberdar olduunu kocasına söyleyip söylememe konusunda bir türlü karar veremiyordu. 

Bir öğleden sonra kadın çocuklarını alarak gölde motorla gezintiye çıktı. İki saat sonra yalnız başına döndüğünde kadın şok geçiriyordu. Polis tarafından sorgulanırken başından geçen felaketi anlattı. Çocuklar gölün üzerinde gördükleri bir şeyi almaya çalışırken bottan düşmüşler, Madaleine onları kurtaramamıştı. 

Hikaye polislere pek inandırıcı gelmedi; çünkü Madaleine çok iyi bir yüzücü olarak biliniyordu. Elbiseleri de kuru olduğundan kadının çocuklarını kurtarmak için ciddi bir şeyler yapmadığı anlaşıldı. Polisler evin içinde arama yaparken Desirée nin mektubunu buldular. 

Saatler süren sorgulama sonunda kadın daha fazla dayanamayıp herşeyi itiraf etti. Her nasılsa olay incelendikten sonra kadın suçsuz bulunup sorgu yargıcı tarafından salıverildi. Açıklayın. 


© VANDAL 


Garip ve kötü görünüşlü bir adam elinde bir balyozla restorandan içeri girer. Hiçbir uyarıda bulunmadan iki aletten birini seçer ve balyozla vurarak paramparça eder. Sonra da hiçbir şey söylemeden çıkıp gider. 
Restoran sahibi olanlara şaşırmamıştır. Dahası, sanki böyle bir şeyi bekliyormuş gibi görünüp hiçbir şekilde adama karışmamıştı. 
Ancak adam gittikten sonra restoran sahibi bir telefon görüşmesi yapmış ve ertesi gün garip görünüşlü adamın bedeni şehir dışında bir hendeğir içinde bulunmuştu. Ne olmuştur? 


© PARKA GİDERKEN 


Eric Black, New York'daki evinden, Central Park'a yürümek için her sabah saat 8'de çıkar. Yürürken yanından geçenler ona bakıp gülerler, çünkü tarzı çok ilginçtir. Abartılı adımlar atmakta ve Monty Python Show'daki Aptal Yürüyüşlü Bakan'ı andırmak: 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tadır. Ancak parka ulaşır ulaşmaz Eric son derece normal yiirii- 
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© NELSON'UN SÜTUNU 


A 


Dusseldorf ’lu Rudolf Mueller'in Londra'ya bu ilk gelişidir. 4 
günlük gezisi süresince görebileceği en fazla şeyi görebilmeyi planlamaktadır. Londra Kulesi, Madame Tussaud’un Müzesi, 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Trafalgar Meydanı ve Nelson'un Sütunu gibi tarihi ve ünlü yerleri görmek istemektedir. Tabii plana Buckingham Sarayı da dahildir. 

Sussex Gardens'daki otel odasında, gezi rehberindeki tarihi ve ünlü yerlerle ilgili bilgileri okumaya başlar. Londra Kulesi'nin 1078'de yapıldığını ve Nelson Sütunu'nun da Trafalgar zaferini kutlamak amacıyla dikildiğini ve 170 feet boyunda olduğunu öğrenir. Metrik sistemi kullanan Rudolf için bu hiçbir anlam ifade etmez. Okul yıllarından kalan bilgileriyle 3 feetin 1 yarda eşit olduğunu ve | yardanın da | metreye denk geldiğini hatırlar. Kitapta ki fotoğraftan yola çıkarak sütunun 56,5 metre olduğu sonucuna ulaşır. Maalesef Rudolf'un yanlış hesaplaması bir arkadaşının hayatına mal olur. Açıklayın. 


© SAVUNMANIN ŞAHİTLERİ 


Bruce ve Harry titiz bir plan yaparak banka soymaya karar verdiler. Plana göre birinci Eyalet Bankası'nın banliyöde bulunan şubesi bir Cuma öğleden sonra, kapanış saatinden bir dakika önce soyulacaktı. Bütün yerel dükkan sahipleri hafta sonu nedeniyle bankada olacaklardı ve soyguncular, hepsi içeriye girdikten sonra üstlerine kapıyı kilitlediklerinde hiç kimse şaşırmayacaktı.. 

Baskın tam planlandığı gibi işliyordu. Banka çalışanlarından hiç kimse karşı koymaya çalışmamıştı ve soyguncuların ellerine geçen para da beklediklerinden çoktu. Bütün her şeyi aldıktan sonra Bruce ve Harry acele etmeden bankadan ayrıldılar. Neyse ki bankanın güvenlik kameraları çalışıyordu, böylece yüzlerine maske takmamis olan soyguncular kolaylıkla saptandı ve ertesi gün de yakalandılar. 

Bruce ve Harry'nin şiddetle suçu inkâr etmelerine karşın banka çalışanları her ikisini de tanıdılar. Böyle olunca bu davaya hemen 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sonuçlanacak gözüyle bakıldı. Soruşturma banka çalışanlarının verdikleri ifadelere ve güvenlik kamerasındaki kayıtlara dayanıyordu. Savunma avukatı sadece iki şahit çağırmıştı ve sonunda yargıç jüri üyelerini sanıkların suçsuz bulunması için yönlendirdi. Bu sıradışı davayı nasıl açıklarsınız? 


© PARA BASIMI 


Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biri büyük alt üst oluştan sonra enflasyonla mücadele edebilmek için yeni banknotlara gereksinme duymaktaydı. Yeni oluşturulan merkez bankası yabancı ülkeler için para basmakta uzmanlaşmış bir İngiliz şirketine başvurdu. 
Kısa bir pazarlıktan sonra fiyatta anlaşıldı ve hazırlanan tasarım ressam tarafından çizilerek özel bir kurye ile Londra'daki şirkete gönderildi. 

Şirket gelişmiş bir fotoğraf çekme tekniğiyle iki takım kalıp seti yaparak müşterisinin güvenlik koşullarına uygun 1 milyon banknot bastı. Baskı tamamlanınca ana kalıp setlerinden bir tanesi ile basılan banknotları ve faturayı müşterisine gönderdi. 

Birkaç gün sonra şirkete müşterisinden oldukça sert sözler içeren bir faks geldi. Müşteri ödemeyi reddediyor, gönderilen bankontların kullanılamadığını belirterek şirketi dava etmekle tehdit ediyordu. Oysa yeni banknotlar ressamın çiziminin tıpatıp aynıydı ve şartnameye uygun kağıt kullanılmıştı. Yanlış neredeydi? 

Faksın alınmasından kısa bir süre sonra baskıdan sorumlu olan ve çevresinde çok zeki olarak tanınan kişi müşteri ülkenin faksına bir yanıt gönderdi. Bu faksın hemen ardından ülkenin büyükelçisi şirketi ziyarete gelerek özür diledi ve teşekkür etti. Faturan tümünü ödeyen büyükelçi ayrıca baskıdan sorumlu kişiye de önemli miktarda prim verdi. Bu tavır değişikliğine ne yol açmıştı? 
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© ADAM KAÇIRMA 


Bir ekim sabahı saat 11 civarında, Manhattan'da konfeksiyoncuların bulunduğu bölgede iki adam yeni gelen malları indirmekle meşguldüler. Kamyonun arka kapısını açtıklarında ellerinde silah olan 3 adamla yüz yüze geldiler. Bir tanesinin elinde uzi marka hafif makineli tüfek vardı ve iki adamı arabanın arkasına binmeye zorlayarak ellerini bağlayıp kapıyı üzerlerine kilitlediler. 

Çevrede ne bu olayı polise haber verecek biri vardı ne de polisin bu adam kaçırmaya ilişkin bir ön bilgisi bulunuyordu. 

Ancak polis, kamyonu Manhattan Köprüsü girişinde beklemekteydi. Kısa bir süre sonra önlerinde beliren kamyonun durması için işaret ettiler. Kamyon polislerin önünde durmayayarak kaçınca Manhattan'da bir kaza yapıncaya kadar devam eden bir kovalamaca başladı. Polisin kamyonu durdurmak için başka hiçbir nedeni 


66 


olmadığını düşünürsek adam kaçıranları nasıl belirlediğini açıklayabilir misiniz? 


© YEMİŞ BAHÇESİ 


Bob Wilson taze meyvelere çok düşkün bir adamdı ve bundan dolayı kendi meyvelerini yetiştirebileceği küçük bir yer yapmıştı. 
Böylece canı bir şey istediğinde doğruca ağacına gidip meyvesini topluyordu. Elma, kayısı, kiraz, bunların hepsine sahipti. 

Bir akşam canı çilek istedi ve tam toplarken düştü. Oysa ağaca tırmanmamıştı. Bob, pek çok yeri kırıldığı için öldü. Açıklayın. 


© GARİP İLAN 


Frank Kolmin, pek çok ülkede şubesi olan uluslararası United Technologies şirketinin başkanıydı. Şirketin merkezi New York'un Empire State binasının 12. ve 15. katındaydı. Frank sürekli olarak Güney Amerika'ya, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya gidip geliyordu. 

Bir gün Wall Street Journal'a şu ilanı verdi. “Çeşitli ülke dışı gezileri yapabilecek bir satış elamanı aranmaktadır. Denetim şartı yoktur ancak bu alanda yeterli Fransızca ve Urdu dilini konuşabilmek şarttır. Çok dolgun bir maaş ve komisyon verilecektir. 

Baş vurmak isteyenler CV’lerini Wall Street Journal, box 83 
adresine postalayabilirler.” 

Kolmin'in böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı halde bu ilanı neden verdi? 
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IPUCLARI 


BOLUM A 


O Gün Bafımı mı Gün Doğumu mu? 


S- Nonnan tümden zaman kavramını yitirmiş miydi? 
C- Evet. 


© Dağlarda İlk Bahar 


S- Hangi mevsim didugu önemli mi? 
C- Evet 


© Kış Günleri 


S- Saatlerin tümü ayarlandığında çalışır durumda mıydı? 
C- Evet 


© Kaşifler 


S- Üsleri çok uzakta mıydı? 
C- Hayır 


TI 


© Trenden Kaçınmak 


S- Adam 3.5 metreden (10 adımdan) az koşmuş olsaydı yine trenden kaçabilir miydi? 
C- Hayır 


6) Paris Fuarı 


S- Santralci kız ve kapıcı gerçeği mi söylüyorlardı? 

C- Hayır 

S- Birisi tarafında Catherine'ni yanıltmak için talimat mı almışlardı? 

C- Evet 


E “Ben” Neyim? 


S- “Ben” dokunulabilen ya da hissedilebilen elle tutulur bir sey mi? 
C- Hayır 
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© Rouse Et Noir 


S- Deborah Castle Philip'in kayıplarını karşılıyor mu? 
C- Evet 


9) Katil 


S- Suçlanan izleyici iki adamı tanıyor muydu? 
C- Evet 


© 50 Dolar 


S- Banka geri ödeme hakkını veriyor muydu? 
C- Evet 


© Kaza 


S- Ağaçtaki adam kar yağmadan önce mi ölmüştü? 
C- Hayır 


7 


© Kapalı Çarşı 


S- Heubert Tidy'nin stratejisi geliştirebilinir mi? 
C- Evet 


© Dolu Silah 


S- Sanık suçlu muydu? 
C- Hayır 


© Koyunlar Arasında Kurt 


S- Kurdun iradesi açlığından daha mı güçlüydü? 
C- Evet 


© Sözleşme 


S- Dave evrakları almak istiyor muydu? 
C- Evet 
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© Bezelye Konservesi 


S- Konserve kutusunun içinde ne olduğu kutuyu sallayarak anlaşılabilir mi? 
C- Hayır 


© Briçte Kâğıt Dağıtımı 


S- Sistem dağıtılmış olan kartların sayısı hesaba katılmaksızın . 
da çalışır mı? 
C- Evet 


© Papağan 


S- Dükkan sahibi dürüst müydü? 
C- Hayır 


© Ailedeki Katil 


S- Dedektif Nelson Garner'la konuşmadan önce bir ipucuna sahip miydi? 
C- Hayır 
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&® Plaj 


S- Adam şimdi zor durumda olduğu adaya doğru mu yönelmişti? 
C- Evet 


© Akıllı Velet 


S- Kız oyunun ikisini de kazanabilir miydi? 
C- Hayır 


& Dag 


S- Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı var mıydı? 
C- Hayır. 


23) Kör Adam 


S- Her zaman kör taklidi mi yapardı? 
C- Hayır. 
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& Birbirine Çok Bağlı Çift 


S-James'in ölmesini isteyen herhangi bir düşmanı var mıydı? 
C- Hayır. 


© Yavaş Atlar 


S- Oğlanlar, atların hızını etkileyebilecek bir şeyler denediler mi? 
C- Hayır. 


26) İşyeri 


S- Eğer Norman istemiş olsaydı evine gidebilir miydi? 
C- Hayır. 


© Son Mektup 


S- Masada ya da benzeri bir yerde mi yazıyordu? 
C- Hayır. 
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© Güvenli Bir Yer 


S- Bu Leo'ya sıkça olur mu? 
C- Evet 


© Yabancı 


S- Kadın öldürüldü mü? 
C- Hayır. 


D rin 


S- Tom durdurulabilir miydi? 
C- Evet 


© Dikkatli Sürücü 


S-Arabayla ilgili bir sorun var mıydı? 
C- Hayır. 
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© Canlı Telefon Bağlantısı 


S- Radyoda onu etkileyecek bir şey mi duymuştu? 
C- Evet 


© Çelik İşçisi 


S-David'in patronu bu durumdan haberdar mıydı? 
C- Hayır. 


© Dogum Günü 


S- Vitrin alışverişine çıkmak Alice nin fikri miydi? 
C- Evet 


© Bunlar Nedir? 


S- Müşteri 112'den daha az kullanabilir miydi? 
C- Hayır ` 
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© Anahtarlar 


S- Raymond doğru anahtarları mı göndermişti? 
C- Evet 


37] . Banka Soygunu 


S- Güvenlik görevlisinin attığı son tur ile temizlikçinin geleceği saat arasında kasanın açılabilmesi için yeterli zaman var mıydı? 

C- Hayır 

S- Güvenlik görevlisi işini gerektiği şekilde yapmış mıydı? 

C- Evet 


© Sandalyeler 


S- Sandalye tamircisi dürüst mü davranıyordu?" 
C- Hayır 


© Pahalı Yolculuk 


S- Gerrard davrandığı gibi gerçekten bir uzman mıydı? 
C- Evet 
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S- Kontesi gemi yolculuğundan önce tanıyor muydu? 

C- Hayır 

S- Gerrard gerdanlığın orijinal olduğuna inanıyor muydu? 
C- Evet 


© Dışarda Geçirilen Gün 


S- Jones'ler Southvill’de bir sey unutmuşlar mıydı? 
C- Hayır 


© Parkta 


S- Jane'nin gözlerinde bozukluk var mıydı? 
C- Hayır 


© Günlük İşler 


S- Joe beklemeden karşıdan karşıya geçebilir miydi? 
C- Hayır 
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© Hırsızlar 


S- Yanındakini uyaran hırsızın durum hakkında özel bir bilgisi var mıydı? 
C- Evet 


© İntihar 


S- Miller'ler gerçekten hesaplar üzerinde oynama yapmışlar mıydı? 
C- Hayır 


© Acil Polis Çağrısı 


S- Polis otosunun radyosunda bir problem var mıydı? 
C- Hayır 


© Sevsililer 


S- Paul'un verdiği ifadede olay yerindeki kanıtlarla çelişen bir durum var mıydı? 
C- Evet 
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© Delikler 


S-Trende beklenmedik bir gecikme olmuş muydu? 
C- Hayır 


© Banker 


S-Butcher'in eşi kocasının banttaki sesini tanıdı mı? 
C- Hayır 


© Başkanlar 


S- Tom ABD başkanlarından bazılarının adını biliyor muydu? 
C- Evet 


® Cezaevindeki Olay 


S- Jaime yaptığı şeyden ötürü cezalandırıldı mı? 
C- Hayır 
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D Görgü Şahidi 


S- Claire katili tanıyor muydu? 
C- Evet 


52) Galaksi 


S- Hırsız müzeye girdiğinde sarhoş muydu? 
C- Hayır 


® Mönü 


S- Çift restorana girdiklerinde aç mıydılar? 
C- Hayır 


D Milyonluk İş 


S- Robert bir toplulukla mı seyahat ediyor? 
C- Evet, her zaman. 
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© Otlak 


S- İp tek parça halinde miydi? 
C- Evet 


D su 


S- Bu suç sıkça işlenir mi? 
C- Evet 


© Katil 


S- Peter ın bir suç örgütüyle ilgisi var mıydı? 
C- Hayır 


D rin 


S- Stephen para ödenmesini isteme konusunda ciddi miydi? 
C- Evet 
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BD sı 


S- Bu suların oluşmasından sorumlu birisi var mıydı? 
C- Evet. 


© Telefon 


S- Bu 8 adam ortak bir amacı olan bir grubun üyeleri miydi? 
C- Evet 


© Sarhoş Sürücü 


S-Adam şaka mı yapıyordu? 
C- Hayır 


© Havadaki Tehlike | 


S- Bu bir kaza mıydı? 
C- Evet 
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© Havadaki Tehlike 2 


S- Uçaktan atlayan hostes birinci kazayla ilgili bir konuda sorumlu muydu? 
C- Hayır 


© Maske 


S- Bazı riskleri olmasına karşın işini maskesiz yapabilir miydi? 
C- Hayır 


© İş Hayatı 


S- Atılan eşyalar pahalı mıydı? 
C- Hayır 


© Cinayet 


S- Joan önceden sezmiş miydi? 
C- Hayır. 
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© James Dean Hayranları Kulübü 
S- Seyircilerin histerik kahkahalarının sebebi belgeselde ki bir 


sahne miydi? 
C- Hayır 


© Victoria İstasyonu 


S- Bill Brian'a yetişmek için taksiye mi binmişti? 
C- Hayır 


© IRA'nın Adaleti 


S- IRA gerçek kurşun mu kullanmıştı? 
C- Evet 


© 100 Dolarlık Banknot 


S- Banknotlar bir veznedann kabul edebileceği gibi miydi? 
C- Hayır 
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@ Ameliyat 


S-Adam hangi böbreğin alınacağı konusunda cerraha bir şey söylemiş miydi? 
C- Hayır 


@ Çifte Cinayet 


S- Kocanın mesleği bu olayda bir ipucu taşıyor mu? 
C- Evet 


& Yargıç 


S- Adamın, mahkemeyi küçük gören bir edası mı vardı? 
C- Hayır 


& Akıllı Müşteri 


S- Kadın, kasadan geçmemenin bir yolunu mu bulmuştu? 
C- Hayır. 
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@ Yazi Tura 


S- Hileyi yok etmenin çeşitli yolları var mı? 
C- Evet. 


D Zayıflama İlaçları 


S- Dr. Wertheirmer, test sırasında standart prosedür mü uygulamıştı? 
C- Evet. 


(77) Pilotaj Hatası 


S- Tim, 747’yi uçurmak konusunda bilgili miydi? 
C- Hayır. 


© Kanguru Mahkemesi 


S- Cesedin kesin teşhisi yapılmış mıydı? 
C- Hayır. 
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© Şüpheli 


S- Hizmetçi kadın başlarda önemli bir ip ucunu gözardı mı etmişti? 
C- Evet. 


© Sistem 


S- Birbirlerini tanımıyormuş gibi davranmak planlarının önemli bir parçası mıydı? 
C- Evet. 


© Gölün Sırları 


S- Olaylar kazara mı gelişmişti ? 
C- Hayır. 


© Vandal 


S- Restoran sahibi yabancının amacını biliyor muydu? 
C- Evet. 
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® Parka Giderken 


S- Eric izlendiğini anladığı sırada normal mi davranıyordu? 
C- Evet. 


© Nelson'un Sütunu 


S- Rudolf, uzunluğu metrik sisteme belirli bir amaç doğrultusunda mı çevirmişti? 
C- Evet. 


© Savunmanın Şahitleri 


S- Soyguncular, güvenlik kameralarının varlığından haberdar mıydılar? 
C- Evet. 


© Para Basımı 


S- Bu banknotlar tedavülde miydiler? 
C- Hayır. 
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© Adam Kaçırma 


S- Polisler, kamyonun kayıt numarasını ve rengini biliyor muydular? 
C- Evet. 


© Yemiş Bahçesi 


S- Bob, yalnızca şanssız mıydı? 
C-Hayır. 


© Garip İlan 


S- Frank'a çeşitli baş vururlar ulaştı mı? 
C- Evet. 
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IPUCLARI 


BOLUM B 


@ Gün Batimi mı Gün Doğumu mu? 


S- Nornan Amazon'un hangi yöne aktığını biliyor muydu? 
C- Evet. 


(>) Dağlarda İlk Bahar 


S- St. Anton kış sporları için ünlü bir yer midir? 
C- Evet 


© Kış Günleri 


S- İki saat de aynı zamanı mı gösteriyordu? 
C- Evet 


© Kaşifler 


S- Üs alan çalışması vapanları koruyabilir miydi? 
C- Hayır 
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© Trenden Kaçınma 


S- Buharlı bir tren miydi? 

C- Hayır 

S- Trenin düdüğü tam adam koşmaya başlamadan önce mi ötmüştü. 

C- Evet 


6) Paris Fuari 


S- Fuarı düzenleyen kandirmacanin içinde miydi? 

C- Evet 

S- Paul kendisinin ve diğer insanların güvenliği için mi başka bir yere yerleştirilmişti? 

C- Evet 


& “Ben” Neyim? 


S- Bu özel zamanlarda gerçekleşen bir şey miydi? 
C- Evet 
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© Rouge et Nour 


S- Castle gerçekten yıllardır kayıp mı ediyordu? 
C- Evet, ama Philip'in kaybettiğinin yaklaşık yedide biri kadar. 


O Katil 


S- Bu olayda adam cinayetden daha hafif bir suçla mı itham ediliyordu? 
C- Evet, ihmal 


© Elli Dolar 


S- Banka yöneticisi namuslu muydu? 
C- Evet 


© Kaza 


S- Adam doğal nedenlerle mi ölmüştü? 
C- Evet 
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© Kaybolunca 


S- Karşılıklı olarak ek bir düzenlemede anlaşılsaydı bu strateji işleyebilir miydi? 
C- Evet 


© Dolu Silah 


S- Pardesü hava koşullarına uygun muydu? 
C- Evet, yağmur yağmaya başlamıştı. 


© Koyunlar Arasında Kurt 


S- Kurdun stratejisi gereksindiği etin tümünü sağlayabiliyor muydu? 
C- Evet 


© Sözleşme 


S- Stephen'in mesajı Dave'ın kafasını karıştırdı mı? 
C- Evet 


© Bezelye Konservesi 


S- Alışverişin yapıldığı tarih neydi? 
C- 1 Nisan 


© Briçte Kâğıt Dağıtımı 


S- Andrew masaya döndükten sonra kâğıtları masadan kalkmadan önce dağıttığından farklı mı dağıttı? 
C- Evet 


© Papağan 


S- Dükkan sahibinin sözleri yalan mıydı? 
C- Hayır 

S- Papağanda mı bir aksaklık vardı? 

C- Evet 


© Ailede Cinayet 


S- William Garner kendini, kendi sözleriyle mi ele vermişti? 
C- Evet. 
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20) Plaj 


S- Kelepçelenen adam ona eşlik eden bir başka adamın tutsağı mıydı? 
C- Evet 


© Akıllı Velet 


S- Rakiplerinin her ikisinden de daha iyi mi oynuyordu. 
C- Hayır 


© Dağ 


S- Ali, gerçekten istemiş olsaydı zirveye ulaşabilir miydi? 
C- Evet, ama başı biraz derde girerdi. 


® Kor Adam 


S- Yaptığı şey için para alıyor mu? 
C- Evet. 
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© Birbirine Çok Bağlı Çift 


S- James, karısından bir şeyler saklıyor muydu? 
C- Evet. 


© Yavaş Aflar 


S- İki kardeş de atlarını sürebildikleri kadar hızlı sürdüler mi? 
C- Evet. 


© İşyeri 


S- Hayatı tehlikede miydi? 
C- Evet. 


© Son Mektup 


S- Kadın yazarken işini mi yapıyordu? 
C- Evet. 


103 


© Güvenli Bir Yer 


S- Leo bu deneyimden zevk alıyor muydu? 
C- Evet 


© Yabancı 


S- Yabancı ne olduğunu açıkladı mı? 
C- Hayır. 


30) Film 


S- Silah sesini duyan oldu mu? 
C- Hayır. 


© Dikkatli Sürücü 


S- Arabalar onları geçtiğim için rahatsız oldular mı? 
C- Evet. 


© Canlı Telefon Bağlantısı 


S- Program sunucusu Tom'un evini mi aramıştı? 
C- Evet. 


© Çelik İşçisi 


S- David'in bu yaptıkları işini etkiliyor muydu? 
C- Hayır. 


© Doğum Günü 


S- Alice o bileziği daha önce görmüş müydü? 
C- Evet. 


© Bunlar Nedir? 


S- 112, lin üretilme süresinin üç katı mıydı? 
C- Evet. 
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® Anahtarlar 


S- Anahtarlar, Andrew eve ulaşmadan önce mi ulaşmıştı? 
C- Evet. 


© Banka Soygunu 


S- Kasanın zorlanarak açıldığına ilişkin bir işaret var mıydı? 
C- Hayır. 


© Sandalyeler 


S- 50 sterlin, tamircinin sandalyeleri onarması için yeterli miydi? 
C- Hayır. 


© Pahalı Yolculuk 


S- Gerdanlık orijinal miydi? 

C- Evet. 

S- Kontes gerdanlığın orijinal olduğunu biliyor muydu? 
C- Evet. 
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S- Kont biliyor muydu? 
C- Hayır. 


© Dışarıda Geçirilen Gün 


S- Sosyal klüp üyeleri toplu taşıma araçlarıyla mı yolculuk ettiler? 
C- Evet. 


© Parkta 


S- Sally, Kangal'a yaklaşmaktan korkmuş muydu? 
C- Hayır. 


© Günlük İşler 


S- Joe bir sebepten dolayı mı bekliyordu? 
C- Evet. 
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© Hırsızlar 


S- Uyarıda bulunan soyguncunun içine bir şey mi doğmuştu? 
C- Hayır. 


© İntihar 


S- Polislerde bu olayın intihar vakası olmadığı kuşkusunu yaratan Henry'nin mesleği miydi? 
C- Evet. 


© Acil Polis Çağrısı 


S- Polis otosundaki polisler mesajı almışlar mıydı? 
C- Hayır. 


© Sevsililer 


S- Paul'un arabasını kullanmış olması olayın çözülmesinde bir ip ucu olmuş muydu? 
C- Evet. 
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© Delikler 


S- Yolculuk esnasında patlakları fark etmiş olsaydı herhangi bir müdahalede bulunabilir miydi? 
C- Hayır. 


© Banker 


S- Mesajın içinde Browns'ın şüphesini arttıran bir şey mi vardı? 
C- Evet. 


© Başkanlar 


S- Tom, 4 Temmuzda ölen sonuncu Amerikan devlet başkanının adını biliyor muydu? 
C- Evet. 


D Cezaevindeki Olay 


S- Sürpriz gelişmelerin Jaime’in sağlık durumuyla bir ilgisi var mıydı? 
C- Evet. 


Dd Görgü Şahidi 


S- Claire evindeki telefonu kullanabilecek durumda mıydı? 
C- Hayır. 


52) Galaksi 


S- Olay planlanmış mıydı? 
C- Evet. 


® Mönü 


S- Çift, siparişlerini verdikten sonra ayrılmayı planlıyor muydu? 
C- Evet. 


& Milyonluk İş 


S- Robert, seyahat ederken işiyle ilgili herhangi bir şey yapıyor mu? 
C- Evet. 
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© Otlak 


S- İp, ata sıkıca bağlanmış mıydı? 
C- Evet. 


© Suç 


S- Bu suç başkaları için tehlike oluşturuyor mu? 
C- Hayır. 


© Katil 


S- Peter suçu işlemiş miydi? 
C- Hayır. 


® rim 


S- Stephen'a film izlediği için daha önce de ödeme yapılmış mıydı? 
C- Evet. 


© s 


S- Su, bir suçun delili miydi? 
C- Evet. 


© Telefon 


S- Camdan atlayan adam hayatının tehlikede olduğunu mu düşünmüştü? 
C- Evet. 


© Sarhoş Sürücü 


S- Sarhoş adam başkalarıyla birlikte mi hareket ediyordu? 
C- Evet. 


© Havadaki Tehlike | 


S- Yolcunun kaybolması kimi yolcular tarafından da fark edildi mi? 
C- Evet. 
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© Havadaki Tehlike 2 


S- Hostes atlamadan önce nerede olduğunu biliyor muydu? 
C- Evet. 


© Maske 


S- Adam, maskesini yırtarken yapmakta olduğu işe hakim miydi? 
C- Hayır. 


© İş Hayatı 


S- Atılan malzemeler bu amaç için mi kullanılmıştı? 
C- Evet. 


© Cinayet 


S- Joan katili tanıyor muydu? 
C- Hayır. 
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® James Dean Hayranları Kulübü 


S- Klüp üyeleri bu olay olduğu sırada yolculuk mu ediyorlardı? 
C- Evet. 


© Victoria İstasyonu 


S- Bill ve Brian kesin olarak aynı zamanda mı vardılar? 
C- Evet. 


© IRA'nın Adaleti 


S- Kendisine ateş edilen adam koruyucu bir şeyler mi giymişti? 
C- Hayır. 


D 100 Dolarlık Banknot 


S- Eğer Steve parayı ödemiş olsaydı bundan bir kazanç sağlamış olacak mıydı? 
C- Evet. 
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D Ameliyat 


S- Böbreğin alınmaması için başka bir alternatif var mıydı? 
C- Evet. 


© Çifte Cinayet 


S- Bıçağın üzerindeki parmak izinin sahibi olan kişiyi koca tanıyor muydu? 
C- Hayır. 


© Yargıç 


S- Adamın cevabı başka bir olayın delili mi olmuştu? 
C- Evet. 


@ Akıllı Müşteri 


S- Kadın mağaza çalışanları tarafından fark edilmiş miydi? 
C- Evet. 
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© Yazı-Tura 


S- İki para aynı anda havaya atıldığında şanslar eşitlenebilir mi? 
C- Evet 


© Zayıflama İlaçları 


S- Kilo kaybedenlerle alanların sayısı hemen hemen aynı mıydı? 
C- Evet. 


(77) Pilotaj Hatası 


S- Uçak zarar görmüş müydü? 
C- Hayır. 


© Kansuru Mahkemesi 


S- Grup, işlenen bu cinayetten sorumlu muydu? 
C-Evet. 
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© Şüpheli 


S- Cinayet akşam saat 11.00 civarında mı işlenmişti? 
C- Evet. 


© Sistem 


S- Sıfırdaki kayıp bir çeşit avantaj mıydı? 
C-Evet. 


© Gölün Sırları 


S- René, hikayenin tamamını öğrendikten sonra Madelaine'yi affetti mi? 
C- Evet. 


© Vandal 


S- Kötü görünüşlü gangster, parçaladığı aletin diğer bölümlerine de aynı derecede zarar verdi mi? 
C- Hayır. 
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© Parka Giderken 


S- Eric'in yürüyüşü, karşıya geçerken (bir kaldırımdan diğerine) normal miydi? 
C- Evet. 


© Nelson'un Sütunu 


S- Rudolf’un arkadaşı Londra'yı ziyaret etti mi? 
C- Evet. 


© Savunmanın Şahitleri 


S- Soyguncular kasıtlı olarak mı maske giymemişlerdi? 
C- Evet. 


© Para Basımı 


S- Banknotlar kullanılamayacak durumda mıydı? 
C- Evet. 
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© Adam Kaçırma 


S- Polisler, kamyonla ve kaçırma olayıyla ilgili olay yerindeki birinden bilgi mi almıştı? 
C- Evet. 


© Yemiş Bahçesi 


S- Kaza, meyve toplamak dışında başka bir sebepten dolayı meydana gelebilir miydi? 
C- Evet. 


© Garip İlan 


S- Frank, başarılı adayı tanıyor muydu? 
C- Evet. 
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YANITLAR 


O Gün Bafımı mı Gün Doğumu mu? 


Elbetde Andrew Amazon'un Batıdan doğuya doğru aktığını biliyordu. Ayrıca gün doğumlarında gök uoğuda daha aydınlıktır ve batıya doğru giderek karanlıklaşır, gün batımlarında ise durum tam tersinedir. 

Eğer saati yanında olsaydı Brezilya kışında (kuzey kürede yaz) güneşin sabahları erken doğduğunu ve akşamları geç battığını hemen anlardı. 


© Dağlarda İlk Bahar 


Çift bir kış günü dağlarda yürürken düşen çığın altında kalmıştır. İlk baharda karlar eriyince cesetleri açığa çıkar. 


© Kış Günleri 


Saatlerin sekiz tanesi elektrikle çalışıyordu. Gece gerçekleşen bir elektrik kesintisi bu sekiz saati etkilemişti. Ama öbür iki saat pilli ya da kurmalı olduğu için bundan etkilenmemişti. 
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© Kaşifler 


İki adam deniz dibinde maden arayan derin su dalgıçlarıydı. 
Tehlike sınırına çok yakın olan 100 metre derinliğe dalmışlardı. 

Acele edilip yüzeye hızla çıkılırsa dalgıcın solunum sisteminde ölümcül tıkanmalara yol açan nitrojen kabarcıkları oluşur. Basıncı güvenli bir düzeyde düşürerek yüzeye çıkmak saatler alabilir. 
Birçok ünlü dalgıç çok hızlı yüzeye çıktığı için yaşamlarını yitirmiştir. 


© Trenden Kaçınmak 


Adam trenin düdüğünü duyup karartısını gördüğünde içinde yürüdüğü tünelin hemen hemen sonuna gelmişti. Bu nedenle trene doğru ilerleyip tünelin dışına çıkması ve kendisini patikaya atması gerekiyordu. 


© Paris Fuarı 


Paul gece hastalandı ve hastalığının tifo olduğu anlaşıldı. Otel yönetimi paniğe neden olmamak ve Fuarı tehlikeye atmamak için Paul'u hastaneye kaldırdıktan sonra 13 numaralı odayı iptal etti ve Paul'un otele giriş kayıtlarını sildi. 
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© “Ben” Neyim? 


Bir düş. 


© Rouge et Nour 


Her oyunda Philip kırmızıya Deborah'da siyaha 500 Frank koyuyordu. Sıfır gelip de her ikisinin birden kaybetme şansı yetmiş dörtte birdi ve Deborah bu küçük kayıbı kabullenmişti. 
Ayrıca bu oyun kocasını mutlu ediyor ikisi de kumar salonunun heyecanlı havasından tat alıyordu. 


O Katil 


Bir korku filmi çevriliyordu ve terasdaki iki adamdan bir tanesi tehlikeli sahne dublörüydü. Binadan fırlatıldığında aşağıda gerilmiş olan güvenlik ağına düşecek böylece bumu bile kanamadan kurtulacaktı. Ancak güvenlik ağından sorumlu olan kişi ağı gerektiği gibi germeyince dublör yere çakılarak ölmüştü. Bu nedenle dublörü aşağı fırlatan kişi değil sahneyi seyretmekte olan güvenlik ağından sorumlu kişi ağır ihmal ile suçlanmıştı. 
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© Elli Dolar 


Eğer aynı sahte para tüm işlemlerde kullanılmış olsaydı hepsi geçersiz sayılırdı. Ama neler olduğunu bir hatırlayın, banka yöneticisi temizlikçi kadının geri ödemesini kabul ederek onu tek zarara uğrayan kişi olmaktan korumuştu. Yönetici de kayba uğramamıştı, çünkü kasaba borcunu ödemişti, ancak bulunan 50 dolar da ortadan yok olmuştu. 


© Kaza 


Adam uçaktan paraşütle atlamış ve bir ağaca takılı kalmıştır. 


© Kaybolunca 


Herbert kendi kuramına uygun olarak Harriet'i kitapçıda beklemektedir. Ancak bu kuram geliştirilerek taraflardan hangisinin olduğu yerde kalması gerektiği belirlenmelidir. Aksi halde herkes olduğu yerde diğerini bekleyecek, böylece buluşulmayacaktır. 
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© Dolu Silah 


Sanık gerçekten de suçsuzdur. Öne sürüldüğü gibi tabancayı pardesüsünün sağ cebine koymuştur. Pardesü çift taraflıdır ve yağmur yağmaya başlayınca adam pardesüsünü ters yüz ederek giymiş, böylece tabanca dış sağ cepten sol iç cebe geçmiştir. 


© Koyunlar Arasında Kurt 


Kurt parmaklıklardan içeriye zar zor girmiş, gerekli gördüğü kadar koyunu öldürüp küçük parçalara ayırarak parmaklıklardan dışarı atmış ve yine itiş kakış dışarı çıktıktan sonra afiyetle karnını doyurmuştur. Yapılan testlerde kurdun IQ’su 161 çıkmıştır. 


© Sözleşme 


Stephen, Dave'in telesekreterine mesaj bırakırken telefon ettiği saati söylenieyi unutmuştur. Bu durumda Dave'in “40 dakika”nın ne zaman başladığını bilmesi mümkün değildir. 
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© Bezelye Konservesi 


Adam şaka yapmayı alışkanlık haline getirmiş biridir ve çantasında dış görünümü bezelye konservesine tıpatıp benzeyen bir kutu şeftali konservesi taşımaktadır. Tezgahtar yöneticiyi çağırmaya gittiğinde gerçek bezelye konservesini çantasındakiyle değiştirir. 


© Briçte Kağıt Dağıtımı 


Andrew en alttaki kağıdı kendine alır ve saatin ters yönünde kağıtları alttan dağıtır. 


© Papağan 


Papağan sağırdı. 


© Ailedeki Katil 


William Gardner Ooo kayınbiraderlerinden hangisinin 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öldürüldüğünü bilmektedir. Oysa dedektif Nelson hangisinin öldürüldüğünü henüz söylememişti. 


20) Plaj 


Ada, adı henüz pek bilinmeyen Şeytan Adası'dır. Adam iki gardiyanla sahile doğru kürek çekmektedir. Ana tutuklu gemisi mercan kayaligindan ötürü çeyrek mil açıkta demirleyebilmistir. 
Sahile doğru yaptiklan seyahat sırasında iki gardiyan aniden patlayan havanın yarattığı dalgalarla sandaldan fırlamış ve boğulmuşlardır. Bu arada sandala zincirle bağlı olan mahkum ters dönen sandalın içinde kalan hava ile yaşamını sürdürmeyi başarmıştır. 


© Akıllı Velet 


Uzmanlara kızıma karşı oynadıkları taşların renklerine göre Bay Beyaz ve Bay Siyah diyelim. İlk hamleyi Bay Beyaz yapar. 
Kızım onun hamlesinin aynısını Bay Siyah'a karşı tekrarlar. Bay Siyah'ın bu hamleye verdiği yanıtı ise Bay Beyaz'a karşı yineler. 
Böylece bir kişinin aynı anda iki kişiyle oynaması iki usta oyucunun karşılıklı oyunu haline dönüşür. Kızımı tek yaptığı hamleleri taşımaktır. Ayrıca bu durumda kızım ya bir galibiyet bir mağlubiyet ya da iki beraberlik alacaktır. 
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® Dag 


Ali'nin tırmandığı dağ Irak-Tiirkiye sınırıdır. Dağın zirvesi Irak tarafında kalmaktadır. 


© Kör Adam 


Adam aktördür ve televizyonda kör bir detektifle ilgili yeni başlayacak olan dizi için prova yapmaktadır. 


© Birbirine Çok Bağlı Çift 


James ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır, bundan dolayı intihar etmeye karar verir. Kendince sebepleri vardır. Bunlardan birincisi hastalığı daha da ağırlaştığında karısının acı çekmemesi, ikincisi karısının ihtiyaçlarını sağlayacak olan sigorta parasını alabilmesi. Sigortaya intihar vakaları dahil olmadığı için böyle bir oyuna kalkışmıştır. Çalışma odasının kapısını kilitleyip, pencereyi açtıktan sonra karşısında hayali birisiyle konuşmaya başlamıştır. 
Karısının odasının kapısını çaldığını duyduktan sonra, elindeki toz beziyle bıçağı tutup (üzerinde parmak izi olmasın diye) kendisine saplamıştır. Bez daha sonra yere düşmüştür. 
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25) Yavaş Aflar 


Atları değiştirin! 


© İşyeri 


Norman, donanmaya ait bir denizaltında denizcidir. Ancak limana yarım mil açıkta su sığ olduğu için gemi karaya oturmuştur. 
Çıkış kapağı sıkıştığı için tüm çabaları boşa gitmiştir. Kendisi yalnızdır çünkü mürettebatın gerisi, denizaltının bir bölümünde oluşan çatlaktan sızan suda boğulmuştur. Kendisine yakın olan yiyecek ve suise denizle balıklardır. Oturduğu yerden periskopla bakınca sahili ve çeşitli restoranları görebilmektedir. 


© Son Mektup 


Kadın bir skywriter’dir (uçaktan salınan dumanla gökte yazı yazma işi). Yıldırım uçağına çarpar ve düşer. 
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© Güvenli Bir Yer 


a) Beyzbol oynamaktadır. 
b) Top yakalayıcı c) Üçüncü Köşe 


© Yabancı 


Kadın doğum yaparken ölmüştür. Arabanın içindeki yabancı da doğan bebektir. 


© Film 


Arabayla gidilip açık havada fılm izlenen bir sinemadaydılar. 


© Dikkatli Sürücü 


Tek yönlü bir sokakta ters yönde gidiyordum, geçtiğim bütün arabalar tam karşıdan geliyordu. 
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© Canlı Telefon Bağlantısı 


“Şimdi Alperton'dan bay ve bayan Bradley ile görüşüp düşüncelerini alacağız” diye programın sunucusu anons etti. Tom çok şaşırmıştı ve o sırada telefon çalmaya başladı. Telefonu bir adam açtı. Tom daha sonra bu sesi hatırladı, karısıyla ilişkisi olduğundan şüphe ettiği arkadaşı Michael’d1. 


© Çelik İşçisi 


David Edwin demir fabrikasında gece vardiyasında çalışıyordu. 
Yüksek bir binanın bodrum katında oturuyordu ve dairesine ulaşmak için merdivenle inmek zorundaydı. 


© Doğum Günü 


Alice'nin, çok zengin ve doğum günü için kendisine pahalı bir hediye almak isteyen bir sevgilisi vardır. Sevgilisiyle birlikte kuyumcuya giden Alice bilezikleri beğenir. Ancak bu pahalı hediyeleri nasıl edindiğini kocasına açıklaması çok zordur. Bu nedenle sevgilisiyle birlikte satıcıyla Alice ve kocası o kuyumcuya geldiklerinde onlara çok ucuz bir fiyat söyleyeceği konusunda anlaşırlar. 
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© Bunlar Nedir? 


Ev numaraları. 


© Anahtarlar 


Andrew, Raymond'a birkaç günlüğüne Bristola gideceğini söylememişti. Bundan dolayı Raymond anahtarları Andrew’un Cambridge’deki evine postaladı. Postacı paketi kapının mektup deliğinden içeri atacaktı ve bundan dolayı Andrew kapıda kalacaktı. 


© Banka Soygunu 


Müdürün yardımcısı ile temizlik görevlisi kasanın bir fotoğrafını çekip kasa boyunda büyüterek bunu kasanın önüne yerleştirdiler. Kapıcı içeri baktığında fotoğrafı gördüğü için hiçbir şeyden şüphelenmedi. Temizlik görevlisi Pazartesi sabahı hiç kimse görmeden fotoğrafı ortadan kaldırdı. 
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© Sandalyeler 


Tamirci, ilk üç sandalyenin aralarına altın parçacıklarının koyulmuş olduğunu fark etmişti. Geri kalan sandalyelerdeki altınları da alabilmek için böyle bir plan yapmıştı. 


© Pahalı Yolculuk , 


Kontesin gerdanlığı orijinaldi ve kendisine zengin sevgilisi tarafından hediye edilmişti. Konta bunu kendisinin aldığını ve sahte olduğunu söylemişti. Gerrard gerdanlığın orijinal olduğunu biliyordu ancak kontesin yüzünün halinden durumun farkına vardı ve yanılmış olduğunu söyleyerek parayı ödedi. 


© Dışarda Geçirilen Gün 


Sosyal klübün üyeleri Northville'e trenle gidiyorlardı. Bay ve bayan Jones bir şeyler yemek için trenin en sonundaki yemekli vagona geçmişlerdi. 
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© Parkta 


Sally bir Kangal yavrusuydu ve öbür köpek onun arkadaşıydı. 


© Günlük İşler 


Joe kör bir adamdı ve uğradığı dükkanda çalışan birisiyle, kendini işlek caddeden karşıya geçirmesi için anlaşmıştı. 


© Hırsızlar 


Polislerin geldiğini bilen hırsızın, soygunlar sırasında walkman'inden radyo dinlemek gibi bir huyu vardır. Bu soygun sırasında da yerel polis istasyonunu dinliyordu ve olay yerine inceleme yapmak üzere bir polis otosunun gelmekte olduğu anonsunu duymuştu. 


© İntihar 


Henry ve Ann kesinlikle öldürülmüşlerdi ve buda bırakılan nottaki gramer hatasından anlaşılmıştı. Notta “ANN ILE BENİM İÇİN TEK ÇIKIŞ BUYDU” yazıyor olması gerekiyordu. Bir filolog bu tür gramer hataları yapmaz. 


© Acil Polis Çağrısı 


İkinci polis otosu tam anons sırasında tünelden geçmekteydi. 
Radyo orada çekmediğinden yardım çağrısını duymamışlardı. 


© Sevaililer 


Bir önceki gece yağmur yağmaya başlamıştı. Detektif Jones Pamela’nin evine gittiginde Paul’un arabasinin altindaki topragin kuru olduğunu fark etmişti. Bu da gösteriyordu ki araba bir gün boyunca olduğu yerden hiç hareket ettirilmemişti. Paul bir şekilde Pamela ile Peter'in telefon konuşmasını duymuş ve kıskançlık krizine girmişti. Pamela ile bu konuda tartışırlarken kendini kaybederek kadını öldürmüştü. Ancak polisi ertesi güne kadar bekledikten sonra aramıştı ve bu hikayeyi uydurmuştu. 
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© Delikler 


Mercedes trene yüklenmişti. 


© Banker 


Detektif cihazın düğmesine bastığında mesaj hemen başlamıştı. 
Normalde başa sarılıp dinlenmesi gerekmekteydi. Bu da gösteriyordu ki mesaj ölen adam tarafından bırakılmamıştı. 


© Başkanlar 


Eğer beşinci Amerikan devlet başkanı o tarihte ölmemiş olsaydı gazete kesinlikle şöyle bir başlık atardı: “Amerika Birleşik Devletlerinin ilk dört başkanından üçü 4 Temmuzda öldü.” Bundan dolayı Tom beşinci başkanı James Monroe'nun o tarihte öldüğünden emindi. 


D Cezaevindeki Olay 


Moses’in yüzü morarınaya başlayınca Jaime onun şok geçirdiğini anlamıştı. Moses'in boğazına kaçan ekmek parçasını çıkartabilmek için önce onu sertçe geriye itti. Ancak bunun bir yarar sağlamadığını görünce elindeki bıçakla Moses'in boğazında nefes alabilmesi için bir delik açtı ve böylece Moses'in yaşamını kurtardı. 


@ Görgü Şahidi 


Claire Vermont katili evin dışından görmüştü. Evinin kahyasını, oturma odasında cinayeti işlerken gördüğünde akşam yürüyüşünden eve henüz dönmüştü. Bundan dolayı olaya müdahale edememiş ve telefonla polise haber verememişti. 


52) Galaksi 


Adamın, çalmaya çalışırken elinde bulunan zümrüt çok iyi bir taklitti. Gerçek zümrüdü yanındaki içkiyle beraber içmişti. 
Müzeye girdiği zaman sarhoş taklidi yapıyordu. Daha sonra içkiyi içince, hastanede yapılan kontrolde kanındaki alkol oranı çok yüksek çıkmıştı. 
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© Mönü 


Çift, orestorana sıkça gidiyordu. Yemeklerini biraz sonra gidecekleri tiyatro oyununun çıkışı için ısmarlamışlardı. 


D Milyonluk is 


Robert Bradley, dünyaca ünlü bir havayolu şirketinin, birinci sınıf bölümünün baş kabin görevlisidir. 


© Otlak 


İpin diğer ucu hiçbir şeye bağlanmamıştı. 


© Suç 


İntihar etmek. 
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© Katil 


Aslında Peter Collins bir polistir. Hapishaneye suçlu gibi girmesi planın bir parçasıydı. Zamanla mafya üyesinin güvenini kazanarak ondan bazı ipuçları alacaktı çünkü yakınlarda yine bu konuyla ilgili bir soruşturma vardı. 


© Fİlm 


Stephen bu konuda ciddiydi; çünkü kendisi İngiltere Sansür Dairesi'nin başkanıydı. 


DB sı 


Bu olay sokak serserilerinin organize ettikleri bir suçtu. 
Binlerce sigarayı çalabilmek için makineleri para büyüklüğünde buzlar atarak çalıştırmışlardı. Bu da makinelerin bozulmasına sebep olmuştu. 
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® Telefon 


Toplantı bir mafya toplantısıydı. Patronların patronu olan kisi selamlaşmanın ardından aralarından birinin guruba ihanet ettiğini, dışarıya bilgi sızdırdığını söyledi. Daha sonra uydurma bir hikayeyle yüksek mevkideki bir polisin arayacağını ve ispiyoncunun kim olduğunu açıklayacağını bildirdi. 


© Sarhoş Sürücü 


Adam polisleri sarhoş numarası yaparak barın önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bardaki kimi müşteriler aşırı derecede sarhoştular. Polisler oradan ayrılınca onlar da rahatça dışarı çıkabileceklerdi. 


© Havadaki Tehlike 1 


Uçağın pencerelerinden biri kırılmış ve yolcu da bu pencereden dışarıya fırlamıştı. 
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© Havadaki tehlike 2 


Uçak yere iniş yapmıştı ancak daha terminale ulaşmamıştı. 


© Maske 


Adam derin deniz dalgıcıydı. Vurgun yemek olarak adlandırılan derinlik sarhoşluğuna uramıştı. Bu durumda olan kişi bilicini kaybederek yanlış şeyler yapar. Maskesini çıkartan adama da aynı şey olmuştu. 


© İş Hayatı 


Iki adam Atlantik’i New York’tan Londra’ya balonla geçmeye çalışıyorlardı. Bu olay çeşitli ülkeler tarafından parasal olarak destekleniyordu. Henüz yeterince yükselmemişlerdi ki birden karşılarına bir gökdelen çıktı. Çarpmamak için hızla yükselmeleri gerekiyordu. Bundan dolayı bazı kum torbalarını atmak durumun- da kaldılar. 
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© Cinayet 


Eric ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve çok acı çekiyordu. 
İntihar etmeyi düşünmüştü anacak sigorta bu durumlar için geçerli değildi. Ailesinin ilerideki durumunu düşünerek kiralık katil tutup kendisini öldürtmeyi planlamıştı. Karısı böyle bir şeyi tahmin ettiği için katili ele vermemişti. 


© James Dean Hayranları Kulübü 


Kulüp üyeleri, filmi New York'tan kulübün merkezine giden bir uçakta izliyorlardı. Ancak birdenbire uçağın motorlarında bir arıza çıktı, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalındı. Tam filmin en acıklı sahnesi gösteriliyordu ki pilot uçağın kontrolünü tekrar sağladığını duyurdu. 


© Victoria İstasyonu 


Brian otobüs şoförüydü ve Bill de otobüsü yakalamak için koşuyordu. Bunu başardıktan sonra o da bir yolcu oldu. 


© IRA'nın Adaleti 


Adamın takma bacakları vardı, bundan dolayı bir şey olmamıştı. Sadece canı yanıyormuş gibi numara yapmıştı. Böylece vücudunun diğer bölümlerine de ateş edilmesinden kurtulmuştu. 


© 100 Dolarlık Banknot 


Steve 14 tane 100 doları 15 tane yapacak bir yöntem bulmuştu. 
Her 100 dolarlığı şekilde görüldüğü gibi kesmiş (işaretli yerlerden) ve temiz bir yapıştırıcıyla bir önce kesilen parçayı bir sonrakinden kesilen yere yapıştırarak sonuçta 14 banknottan 15 banknot elde etmişti. 

Doğal olarak her banknot 15'te bir küçülüyordu ki bunu ilk bakışta anlamak pek mümkün değildi. (Bu yöntem savaş öncesi Avusturya'da denenmişti.) 


JOOS HEEL 
UBS BEBEUOU 
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@ Ameliyat 


Adamın oğlu senelerdir diyaliz makinesine bağlı olarak yaşıyordu ve durumu kötüye gidiyordu. Ancak çalışmakta olan öteki böbreğinde de habis bir tümör olduğu fark edildi ve alınması gerekiyordu. Doktorlar nakil için uygun bir böbrek bulacaklarına inandıkları halde baba durumu daha fazla riske etmemek için gecikmek istemiyordu. 


© Çifte Cinayet 


Katil bir patologdu ve daha önce otopsisini yapmış olduğu bir cesetten alınan parmak izlerini kullanmıştı. Cesedin bulunmasına imkan yoktu çünkü ailesinin isteği üzerine bedeni yakılmıştı. 


© Yargıç 


Hakim adama uzun kulaklı baykuşun tadını sorduğunda adam iki hayvan ismi verip bunlara benzediğini söylemişti. Ancak bu hayvanlar da koruma altına alınmış olan türlerdi. 
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@ Akıllı Müşteri 


Kadın orada çalışanlardan biriydi. Görevlerinden biri de ertesi sabah mağaza açıldığında “son kullanma tarihi” geçmiş olacak malları raflardan toplamaktı. 


© Yazı-Tura 


Eşit şansın sağlanabileceği birkaç yol vardır. 


Paralar hileli olmasına karşın paranın her atışta aynı gelmesi söz konusu değildir, her iki para da şu sonucu verir. 


1. PARA 2. PARA 

Tura Tura TT 
Yazı Yazı YY 
Tura Yazı TY 
Yazı Tura YT 


© Zayıflama İlaçları 


Test sırasında gruptakilerin yarısına (kontrollerde kullanılan) yalancı haplar verilmişti. Ancak ilacın dietsiz zayıflamadaki etkisini sergileyebilmek için teste katılan herkese diledikleri gibi davranması söylenmişti. Doğal olarak sahte ilaç alanlar şişmanlamıştı. 


© Pilotaj Hatası 


Tim on sekiz yıl bir havayolu şirketi için çalıştıktan sonra artık ticari uçaklarda uçmaya karar verdi. Kaza sırasında uçuş denemesi yapıyordu. Bundan dolayı bu hata onun kariyerini etkilememişti. 


© Kanguru Mahkemesi 


Aslında Hans, anti-terörist bir gizli ajandı ve bu grubun dağıtılmasında önemli rol oynamıştı. Memur öldürülmek istendiğinde, adamın hayatını kurtarmak için bu işe gönüllü olmuştu. 
Kurşunlar kuru sıkıydı ve akan kan da özel bir boyaydı. Polisler Helldorf'un güvenliği için gazetecilere yalan söylemişti. 


© Şüpheli 


Katil Brian'dır ve suçunun ortaya çıkmaması için kendince bir plan hazırlamıştır. Clifford’la olan daha önceki görüşmelerinden 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birini çantasında sakladığı bir ses kayıt cihazına almıştır. 
Clifford'u öldürdükten sonra hizmetçi kadını kandırmak için sonra bu ses kaydını çalmıştır. Kadın olanları tekrar gözden geçirdiğinde akşam saat 23.00'te tartışmalarına karşın Clifford'un saatinin saat 6'yı çaldığını farketmistir. 


© Sistem 


Frank ve Johnny kara para aklamaya çalışıyorlardı. Oyun sonunda içlerinden biri yasal olarak kazanmış olacaktı. Ötekisinin kaybı ise fark edilmeyecekti. Gerçekten de belli bir süre sonra ortakların % 1.35 gibi bir kayıpları oluyordu ama uzun vadede bu kayıp eriyip gidiyordu. 


© Gölün Sırları 


Çocuklar boğulmamışlardır. Madeleine onları gölün civarında yaşayan, güvendiği bir arkadaşının evine götürmüştür. Kadının amacı kocasına neler yapabileceğini göstermek ve ona bu tür bir üzüntüyü yaşatmaktı. 

Polisin zamanını almaktan ve onlara yanlış bilgi vermekten dolayı suçlanabilirdi ancak kadının içinde bulunduğu durum incelendiğinde hiçbir cezaya çarptırılmadı. 
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© Vandal 


Restoran sahibi mafyadan para atınca sigara, kola vb. veren bir makine almıştır. Ancak rakip grup benzeri bir makineyi kendilerinden alması için baskı yapmış ve koruma garantisi vermiştir. 
İlk satıcılar olanları duyunca, adamlarından birini göndererek ikinci makineyi parçalatmışlardır. Ancak garantili olduğu için, restoran sahibi ötekileri arayıp durumu bildirmiş ve gerekenin yapılmasını istemiştir. 


© Parka Giderken 


Eric'in kaldırım çizgilerine basarak yürüyememek gibi bir takıntısı vardır. Bundan dolayı garip görünse de çizgilere basmamak için abartılı adımlar atmak durumundadır. Parka ulaştığında böyle çizgiler olmadığı için çimlerin üzerinde normal yürüyebilmektedir. 


© Nelson'un Sütunu 


Rudolf un arkadaşı, Nelson sütunundan bungee jump yapmaya karar vermiştir ve kendisinden ip için sütunun boyunu öğrenmesini istemiştir. Rudolf yanlış hesaplama yapınca ipin boyu uzun gelmiş ve bu da arkadaşının ölümüne sebep olmuştur. 
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© Savunmanın Şahitleri 


Bruce ve Harry birbirine tamamen benzeyen ikizlerdir. Ancak aslında bunlar dördüzlerdir. Mahkeme sırasında savunma avukatı diğer çifti de çağırınca ortalık karıştı. Kardeşlerin hiçbiri suçlamayı kabul etmedi. Kimse de hangi çiftin suçu işlediğini ispat edemeyince dava düştü. 


© Para Basımı 


Ülkenin Merkez Bankası acemiydi ve tasarımcıya ressamın çiziminin üzerine “örnektir” yazılması emrini vermişti. “Örnektir” yazısı Kiril alfabesiyle yazıldığı için şirket bu yazının da paraya ait olduğunu sanmış ve ressamın çiziminin tıpatıp baskısını yapmıştı. 
Bu nedenle tüm banknotların üzerinde “örnektir” yazısı çıkmıştı. 
Üzerinde “örnektir” yazan paraları dolaşıma sokamayan ülkenin Merkez Bankası da şirkete ödeme yapmayacağını faksla bildirmişti. 

Ancak sorunun üzerinde yoğunlaşan üstün zekalı şirket elemanı çektiği yanıt faksında ülkenin Merkez Bankası'na özürlü banknotların artık kolleksiyoncuların alanına girdiğini, böylece üzerinde yazılı olan değerden çok daha fazlasına satabileceklerini bildirmişti. 


ISI 


© Adam Kaçırma 


Kaçırdıkları iki adamın üstlerini aramadıkları için adamlardan birinde cep telefonu olduğunu fark edemediler. Kaçırılan adamlar elleri bağlı olmasına karşın polisi aramayı başardılar. Arabanın rengini ve numarasını birdirdiler. Pencereden dışarısını gördükleri için geçtikleri yolu tarif edebildiler. 


© Yemiş Bahçesi 


Bob Wilson bir gökdelenin on üçüncü katında oturuyordu ve balkonunda kendisine minyatür bir bahçe yapmıştı. Burada minyatür meyve ağaçları yetiştirmişti. Balkonunda meyve toplarken ayağı kayarak aşağı düşüp ölmüştü. 


© Garip İlan 


Frank'ın genç ancak evli bir kadınla ilişkisi vardı. Kadın bir diplomatın kızıydı ve Pakistan'da doğmuştu. Fransızca ve Urdu dillerini konuştuğu için ilan tamamen ona uymuştu. Kocası yüksek bir maaşla çalışmadığı için karısının karşısına böyle bir fırsatın çıkmış olmasına çok sevindi. Kadın da böylece sevgilisiyle görüşüp, seyahat edebilecekti. 
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Bu kitaptaki bulmacalar, öyküler biçiminde anlatılmıştır. Bu öyküler okuyucuya olasılık dışı ve çelişkili görünebilir. Hatta kimilerinde ya sıradışı açıklamalar gerekecektir ya da hiç açıklanamayacaktır. Ancak her öykünün akılcı bir çözümü vardır ve işin zorluğu da bu ilginç ama akılcı çözümleri bulabilmektedir. l o 
Bulmacaların kurgusu tek bir akılcı ve mantıklı çözüme göre yapılmıştır. Bu çözüm alıştığımız düşünce sistemi dışında olabileceği gibi düşgücünüzün sınırlarını aşmanızı da gerektirebilecektir. Kitapta her bulmaca için iki aşamalı ipuçları verilmiştir. 
Ancak bu ipuçları da siradisidir. Eğer düşgücünüzün' sınırlarını aşamaz ya da sağduyunun birörnekleştirdiği genel düşünce sistematiğinin dışına çıkamazsanız bu 

ipuçları sizi yorabilir. 

Bu kitaptaki bulmacalar size ne kadar zeki olduğunuzun değil, zekânızın ne kadar sıradanlaştırıldığının ipuçlarını verecektir. 
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